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İŞÇİ SINIFININ YOLUDUR 


RIGS 
ÖZGÜRLÜĞÜN 
YOLU 


30 Nisan genel grevi ve | 
Mayıs eylemlerinde önde çıkan istemlerden birisi de 
«İGD Yöneticilerine Özgürlük» belgisiydi. İşçi sınıfımız, 
emekçi halkımız, ilerici demokratik güçler, İGD yöneticileriyle or uz omuza olduk 
larını, ilerici gençlik hareketini her koşulda destekleyeceklerini, dayanışmayı yükselteceklerini somutlamışlar. 
ilerici gençliğin yalnız olma 
dığını göstermişlerdir. 

Bu somut dayanışma, ilerici gençlik açısından güçlü 
bir moral destek ve savaşıma daha sıkı sarılmak anlamına geldiği gibi, burjuvazinin ilerici gençliğe yönelik 
oyunlarını, planlarını tersine çevirme olanaklarının 
daha da genişlediği anlamına 
da geliyor. Uluslararası dayanışmanın giderek gelişen bir 
süreçte güçlenmesi, burjuvazinin saldırısını ona karşı bir 
saldırıya dönüştürmenin yolunun daha da açıldığını gös 
teriyor. Uluslararası Af Örgütü, Uuluslararası Öğrenciler Birliği Dünya Barış Konseyi, Dünya Demokratil 
Gençlik Federasyonu gib: 
milyonlarca insanı kucaklayan uluslararası örgütler 
Vietnam, İran, Fransa, Yunanistan, Fas, Finlandiya 
gibi ülkelerin gençlik örgütleri seslerini oyükseltmişlerdir ve ynei yeni katılımlarla uluslarraası dayanışma- 
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GENÇLİĞİN YOLU 


LUSAL VE ULUSLARARASI 


DAYANIŞMANIN SONUCU 
İGD YÖNETİCİLERİ 


dogum yıldö- 


Lenin'in 110. 
nümünü ilerici gençlik ülke 
çapında etkin ve yaygın eylemlerle kutladı. Özellikle İs 
tanbul'daki kutlamalar dikkati çekiyordu. Aşağıda bu 
kutlama eylemlerinin haberini veriyoruz. 

İSTANBUL 

ÜNİVERSİTESİ: 

Fen Fakültesi'nde dört ayrı sınıfta forumlar düzenleyen ilerici gençler. 22 Nisan 
günü okula yakalarında kırmızı karanfiller takarak geldiler, <Lenin'i tanıma ve Leninizmi öğrenme kampanyası» başlatan ilerici gençler, 


çok sanda «Lenin'in Biyog- 


Bir Gençlik ve Spor 
Bayramı daha «kutlanıyor. Hangi koşullarda? 


Erki ele geçirdiğinden beri gençliğin hiçbir sorununa çözüm getirmeyen 
egemen burjuvazi, yarattı- 
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SERBEST BIRAKILMAK 


ZORUNDA KALINDI 


rafisi> kitabını öğrencilerin 
birbirlerine hediye etmelerini sağladılar. 

Yer Bilimleri Fakültesi'nde ilerici gençler, 22 Nisan 
sünü dört ayrı sınıfta düzen 


tedikleri forumlarda Lenin' 
.anıtan konuşmalar yaptılar. 


Edebiyat Fakültesi'nin bir 
çok sınıfında forumlar gerçekleştiren ilerici gençler, 
salonlara Lenin panoları astılar. 

İşletrie Fakültesi'nde «Lenin'in Biyografisi» kitabının 
hem okunmasını, hem de satışını örgütleyen ilerici genç- 


DEVAMI 7 SAYFADA 


İlerici gençler, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın katledilişinin yıl 
dönümü olar 6 Mayıs'ta bir 
dizi eylemler gerçekleştirdi. 


İTÜ: İTÜ-DER'de etkin 


durumda bulunan Dev-Sol' 
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Demirel'in faşist bir rejime kapı aralayan girişimleri hız 
kazanıyor. Faşist terör eylemlerinde, son 3-4 günde 60'a yakın insanımız öldürüldü. Demirel'in işbaşına gelmesinden 
bu yana geçen birkaç aylık sürede politik nedenlerle öldürülenlerin sayısı bini geçiyor. İşkencelerin ardı arkası kesilmiyor. Cezaevleri politik tutuklularla dolup taşıyor. Resmi 
açıklamalara göre ülkemizde 
bugün 60 bin politik tutuklu 
ve gözaltına alınan vardır. 
Son 1.5 yıllık surede gözaltına alınanların sayısı 100 bini 
ge miştir. Özellikle büyük 
kentler kolluk kuvvetlerince 
«işgal edilmiş» bir görünüm 
dedir. Adım başında arama 


yapılıyor. Caddeler, alanlar. 
DEVAMI 7, SAYFADA 


Ekonominin 


ananıarım 
İMF'ye teslim edenler, ulusal 
bağırısızlığımızı ve egemenliğimizi ABD'ye, NATO'ya bırakmışlardır. İkili kölelik anlaşmasını imzalayarak bu olanağı tanımışlardır. Onlar 
halktan korkularından ikili 
k.lelik antlaşması üzerindeki gizliliği kaldıracaklarını, 
parlamentonun onayına sunacaklarını açıkladılar. Ancak bunun bir gözboyamadan ileri gidemeyeceği, ABD’ 
nin İran'a karşı başarısız 
baskın hareketinde Türkiye? 
deki üslerini atlamataşı ola- 

5 ; rak kullanmasıyla kanıtlan- 
4 lı. Yetkililer ne söylerlerse 
öylesinler yabancı basınd? 
yer alan haberler, baskın hi 
reketinde Türkiye'deki İncir- 
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“Dokuz yiğit sayanın daha. aramızdan ayırdılar. Dokuz kızıl karanfil daha düştü toprağa. o 

© J7 Nisan günü bir düğün törenindeki çıkışta, icp Karabük Şube Yönetim lu Üyesi İsmet Ceylan'ı faşistler 
öldürdü. Faşistler ayinda ilerici genç Metin Çağlar'ı 
ağır yaraladılar. 18 Nisan günü bu kez maocular, A 
nın Çinçin semtinde İGD a Mehmet Ere 
katlettiler. Eskişehir'de - demokrasi nin e ne: 
saldıran faşistler ikisi BANK—DER ei Pae geret a eoi 
“öldürdüler. 25 Nisan günü, “İstanbul'da Gene -Der y 
üyesi, belediye zabıta memuru “Ahmet Ey Ni 
evini basarak katlettiler, Ardından Adana'da iGD. ; 
üyesi Tekin Alkış Döşeme Mahallesi'nden geçerken maocu 
«Partizan» grubunun silahlı saldırısına uğradı ve öldürüldü, 5 Mayıs günü ise. Eskişehir'de kahveye gitmekte olan s 
iki ilerici genç, İĞD üyesi Abdullah Cetin ve İsmail Demir- 
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HALKI VE GENÇLİĞİNİN 
AYANIŞMASIR i 
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DAN EMİNİZ. 


Alaettin Taş (İGD Genel Sekreteri) Fransız halkı ve 
gençliğini Fransızca kaleme alınmış bir mesaj ile dayanmışmaya çağırmıştır. Metinin Türkçesini aynen veriyoruz: 

«Fransız halkı ve gençliğine, 

Ülkemiz tarihinin zorlu bir döneminden geçiyor. Emperyalizme bağımlı olarak sürdürülen politikaların olumsuz sonuçları bugün çok daha hissedilir boyutlara erişti. 
Egemen sınıflar, işbirlikçiler bir yandan var olan bunalmın yükünü emekçi sınıfların sırtlarına yüklemeye çalışırken bir yandan da ülkemizi emperyalizme, onun finans 
kuruluşlarına, NATO'ya peşkeş çekiyorlar. Yeni yeni ikili 
kölelik anlaşmalarıyla ülkemiz, ABD emperyalizminin bölge halklarına karşı bir sıçrama tahtası haline getiriliyor. 

Emperyalizm ve işbirlikçileri bu gelişmelere karşı, halkımızın ve gençliğin direnişini; kırmak, gelişen ulusal bagımsızlık, barış ve demokrasi savaşımını bastırmak için ka- 
na ve zulme başvuruyor, faşizmi tırmandıriyorlar. Faşist 
terör günde 10 canı alan boyutları çoktan aştı. Demokratik 
örgütler kapatıldı. Binlerce, onbinlerce insan düşüncelerinden ötürü cezaevlerine dolduruluyor. : 

Faşist terör ve anti-demokratik uygulamaların sivri 
ucu, halkının yanıbaşında emperyalizme karşı kararlı bir 
savaşım veren ilerici gençliğe yöneliyor, Yüzlerce üyemizi 
katlederek, örgütümüzü kapatarak istedikleri sonucu elde 
edemeyen gerici güçler, en son olarak örgütümüzün 17 yöneticisini tutuklayarak onu başsız bırakmak ve böylece de 
işsi sınıfının utkan yolundan geri döndürmek çabalarına 
giriştiler. Gençliğimizin yiğit temsilcilerne gözaltı süresi bc 
yunca en vahşi işkenceleri uyguladılar. Arkadaşlarımız en 
ağır işkenceler karşısında ‘bile sömürücülere boyun eğmediler. Arkadaşlarımız direnişlerini cezaevinde de aynı kararlılıkla sürdürüyorlar. 

Emperyalizme karşı, halkımızın esenliği, mutlu geleceği için işçi sınıfımızın yolunda verdiğimiz bu savaşımdı. 
en büyük esin kaynağımızı uluslararası dayanışma oluşturuyor. Fransız halkı ve gençliğinin, onun öncülerinin bu 
uluslararası dayanışmanın gerek oluşmasında, gerekse de 
etkin biçimde yaşama geçirilmesindeki rollerini Türkiye 
gençliği takdirle karşılıyor. Dirimsel önemdeki bu çabalarınızdan, dün olduğu gibi bugün de tutuklu arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşturulmaları, işkencelerin ve faşist cinayetlerin durdurulması, demokratik hak ve özgürlüklerimize yönelik saldırıların püskürtülmesi ve faşist teh 
likenin önle:imesi savaşımında da yanımızda olacağınızdan kuşkumuz yoktur, 

Türkiye ilerici gençliği adına, onun militan öncüsü 
İlerici Gençler Derneği adına, dayanışmanızın savaşımımız 
açısından dirimsel öneminin altını çizerek sizlere bir kez 
daha teşekkürlerimi sunarım.» 


© FKP DELEGASYONU 
ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ 


Fransız Komünist Partisi'nden bir delegasyon ülkemizi ziyaret ederek incelemelerde ve çeşitli demokratik örgüt yöneticileriyle görüşmelerde bulundu. İnsan hak ve özgürlüklerinin tehdit altına düştüğü her 
yerde konumlarının demokrasi için savaşım verenle- 


rin yanı olduğunu vurgulayan FKP temsilcileri, ziyaretleriyle günümüz Türkiye'sinde durumu şimdi daha 
iyi anladıklarını, gericiliğin ve emperyalizmin saldırısının çapını daha iyi farkettiklerini, buna karşılık, 
gençlerin,, kadfnların her meslekten emekçilerin iradesine, soğukkanlılığına ve kararlılığına duydukları hayranlığı belirtmişlerdir. 

Gazetemizin FKP delegasyonuyla yaptığı röportaja gelecek sayımızda yer vereceğiz. 
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ULUSLARARASI 
AF ÖRGÜTÜ'NÜN 
TÜM ÜLKELERE 
ÇAĞRISI: 


Uluslararası Af Örgütü «Urgent Action» adlı genelgesinin 
71/80. sayısının. Türkiye'de İGD 
yöneticilerine (üyelerine) işkence 
yapılmasına ayırmıştır. Bilindiği 
gibi «Urgent Action» UAÖ'ne bağ- 
i ulusal kuruluşlara seslenmekte 
ve onları belirli konularda ivedi 
eylemlere çağırmaktadır. Genelge 
nin tam metnini aşağıda yayınlıyoruz: 

25 Nisan 1980 

ÜŞKENCE 

TÜRKİYE: Türkiye İlerici 
Gençler Derneği Üyeleri. 

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'deki İlerici Gençler Derneği 
nin 17 yürütme kurulu üyesinin, 
16 Nisan 1980 günü gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktadır. 

Tutukluların adları şöyledir: 
Mahmut Mengüllü, Adnan Sel, 
Mehmet Boz, Bertal (Söylemez, 
Ali Fuat Vardal, Rafet İçöz, Merve Şimşekel, Ziya Karabulut, Oğuz 
Tanındı, Haluk Tan İpekçi, Necmettin Meriç, Mehmet Taş, Baki 
Güncü, Ali İhsan Başoğlu, Cahit 
Kaplan, Mustafa Dağcı, Rüştü 
Köymen. * 

Tutuklanmalarından bu yana, 
kendilerine karşı hiçbir gerekçe 
gösterilmemiş, ailelerine durum 
belirtilmemiş ve bir istisna dışında avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmemiştir. Mehmet Boz, 
19 Nisan günü, polisçe gözaltında 
tutulmuş olduğu yerden İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı'na nakledilmiş ve 21 Nisan günü, Selimiye Askeri Cezaevi'nde avukatlarla görüştürülmüştür. Mehmet 
Boz, avukatlara, elektrik şoku, falaka, psikolojik işkence de içinde olmak üzere korkunç işkencelerden geçirildiğini söylemiştir. Bu 
nun yanısıra, diğer 16 tutukluya 
da işkence yapılmıştır. Mehmet 
Boz'un ifadesi, cezaevinde aynı 
hücrede kalmış ve şimdi serbest 
bırakılmış olan bir mahkum da 
içinde olmak üzere diğer kaynaklar tarafından da doğrulanmıştır. 

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı ve bir yönetim kurulu üyesi de içinde olmak üzere, yedi 
kişiden oluşan bir grup avukat, 
gözaltına alınanların bulunduğu 
1. Şube'ye, onlarla görüşme izni 
almak için başvuruda bulunmuşlardır. Bu istem reddedilmiştir. 
22 Nisan günü, avukatlar, işkence yapıldığını detaylı bir şekilde 
göstererek İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığına açık suç ihbarın- 
da bulunmuşlardır. 

Uluslararası Af Argütü, gözaltına alınanların hâlâ işkence- 
ye tabi tutulabileceğinden endişe 
duymaktadır. 

GEÇMİŞLE İLİNTİLİ BİLGİ 

Son birkaç yıl içinde Türkiye’ 
de çok yoğun bir politik terör estirilmiştir. Yalnızca son 2 yıl içinde 3000'e yakın politik cinayet 
işlenmiştir, Terör, hem sağ, hem 
de «sol» gruplardan kaynaklanmıştır. Bu durum karşısında, Türkiye'nin 67 ilinden 16'sında, 1978 
yılının Aralık ayında sıkıyönetim 
ilan edilmiş ve bu tarihten itibaren her iki ayda bir yenilenmiştir. Şu anda 21 ilde sıkıyönetim 
uygulanmaktadır. Binlerce kişi 
tutuklanmış olup, davalar sürmek 
tedir. Bununla birlikte, terör artmaya devam etmektedir. Ve günde ortalama olarak 10 politik cinayet işlenmektedir. 

ÖNERİLEN EYLEM: İlerici 
Gençler Derneği yürütme kurulu- 
nun 17 üyesine işkence yapılmış 
olduğu yolundaki haberlerden en 
dişe duyulduğunu dile getiren ve 
onların bedenen iyi durumda olduklarına dair güvenceler verilmesini talep eden telgraflar/özel 
ulak mektupları/ mektuplar. Lütfen, aynı zamanda, sözü edilen 
işkence konusunda ivedilikle resmi soruşturma açılmasını da talep edin. 

BAŞVURULARIN 

YAPILACAĞI YERLER 

Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ankara, Türkiye 

Mustafa Gülcügil 
İçişleri Bakanı 

Ankara, Türkiye 

Başvuru metinlerinin birer 
kopyasının bulunduğunuz ülkedeki, Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gönderilmesi rica olu- 


nur. ğ 


İGD YÖNETİCİL 


DBK BAŞKANI 
ROMESH CHANDRA: 
“BARIŞ HAREKETİNİN 

EYLEMCİLERİ 
SERBEST BIRAKILSINN 


Dünya Barış Konseyi Başkanı Romesh Chandra 
Başbakan Süleyman Demirel'e gönderdiği bir telgrafla tutuklanan barış savaşçısı İGD yöneticilerinin serbest bırakılmasını istemiştir. Romesh Chandra'nın 
telgrafının tam metnini aşağıda veriyoruz: 

«Dünya Barış Konseyi, Türkiye, barış hareketinin 
eylemcileri Mahmut Mengüllü, Haluk Tan İpekçi, Adnan Sel, Mehmet Boz, Necmettin Meriç, Bertal Söylemez, Mehmet Taş, Ali Fuat Vardal, Baki Güncü, Ra- 


fet İçöz, Ali İhsan Başoğlu, 


Merve Şimşekel, Cavit 


Kaplan, Ziya Karabulut, Mustafa Dağcı, Oğuz Tanındı ve Rüştü Köymen'in tutuklandığı ve işkence gördüğü haberini almıştır. Ekselanslarının, meseleyi aydınlatmak ve tüm tutukluların serbest bırakılması için (ola- 
ya) müdahale etmesini içtenlikle rica ederim. Derin 


saygılar. 


(DBK BAŞKANI 
ROMESH CHANDRA» 


İGD YÖNETİCİLERİNİN 


YAKINLARININ BASIN TOPLANTISI 


16 Nisan tarihinde İlerici Gençler Derneği'nin 17 yöneticisinin gözaltina alınması üzerine, eşleri, aileleri ve yakınları adına Nil Mengüllü, 
Tülin Güncü, Semiha İpekçi 25 Nisan'da, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenlemişlerdir. Benzer bir toplantı da Ankara'da yapılmıştır. Çok 
sayıda basın mensubunun katıldığı 
toplantıda, okudukları basın metninde «Bu kişilerin ne bizimle, eşleri, aileleri ve yakınlarıyla, ne de avukatlarıyla o görüştürülmelerine izin 
verilmiyor, Gözaltına (alındıklarına 
dair şu ana dek ne bir resmi açıklama yapıldı, ne de savcıya, mahkemeye çıkarılıyorlar... “Bir haftadır 
görülmedik biçimde vahşi işkenceler 


İlerici Gençler İGD yöneticilerinin serbest bırakılması için çok yönlü eylemlerini yurt çapında sürdürüyorlar. 

Ankara'da İlerici Gençler Kızılay ve Ulus'daki tüm otobüs ve dolmuş duraklarında, kentin en işlek 
bölgelerinde (düzenledikleri gösterilerde konuşmalar yaparak, pul atarak İGD yöneticilerinin 16 Nisan'dan 
bu yana gözaltında (tutulmalarını 
ve işkenceden geçirilmelerini protesto ettiler. 

Bunun yanısıra kentteki sınıf ve 
kitle sendikaları ilerici demokratik 
kitle örgütleri yaptıkları ortak bir 
basın toplantısında, İGD yöneticileri 
nin uzun süreden beri gözaltında 
tutulduklarını ve işkenceden geçirildiklerini belirterek, bu anti-demokratik baskı ve uygulamayı, insanlık 
suçu olan işkenceleri protesto ettiler. 

İstanbul'da İlerici Gençler «İGD 
Yöneticilerine Özgürlük» belgisi altında çeşitli semtlerde protesto eylemlerini yükseltiyorlar, Kartal Soganlı'da yolda ateş yakan ilerici 
gençler, «İGD Yöneticilerine Özgürlük» yazılı bir pankart astılar. 


altında tutulduklarını saptamış - bulunuyor ve hayatlarından endişe duyuyoruz» diyerek, işkence saptamalarındaki gözlemleri arasında, aynı 
binada işkence gören ve olayla ilgisi 
olan veya olmayan kişilerin tanıklığını ve konuşmalarını, ayrıca görev- 
li bir polisin doğrulamasını belirtmişler ve şöyle demişlerdir: 

«21 Nisan tarihinde, aralarında 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısının da bulunduğu 7 kişilik bir avukatlar gru- 
bu 1. Şube'ye gitmişlerdir. Ancak avukatların değil gözaltında tutulan 
İGD yöneticilerini görmelerine, binaya girmelerine bile izin verilmemiştir, Onları tıbbi incelemeye alma 
istemi geri çevrilmiş, durumları hakkında hiçbir bilgi dahi verilmeriştir.» Basın metninin son bölümünde şu görüşlere yer verilmiştir: 
«Şimdiye kadar yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Ancak uğraşımız sürecektir. Eşlerimiz, evlatlarımız üzerindeki inasnlık dışı işkenceler hâlâ sürüyor. Hayatları tehlike- 
de ...Onları kurtarmak için uğraşımızda demokratik kamuoyunun, demokratik kuruluşların, kitle gösterilerinin desteğine güveniyoruz. Bu 
güvenle ümidimizi kesmiyoruz...» 


Birinci Levent'te de bir grup ilerici 
genç (düzenledikleri gösterilerde 
«İGD Yöneticilerine Özgürlük» yazılı bir pankart astılar. İlerici gençlerin tüm İstanbul çapında geniş çaplı yazılama çalışmaları da başarı ile 
gerçekleşti, Yine İstanbul'da ilerici 
gençlerin İGD yöneticileri için bir 
maddi yardım kampanyası başlattık 
ları ve ilk anda aralarında topladıkları 7.500 lirayı İGD yöneticilerine 
ulaştırdıkları öğrenilmiştir. Öte yandan, ilerici gençlerden gelen ve yöneticilere özgürlük isteyen çok sayıda mektup elimize geçmektedir. Çem 
berlitaş Yurdu, Vezneciler Kız Yurdu. AÖS Yurdunda kalan ilerici öğrenciler gönderdikleri mektuplarda 
yöneticilerle dayanışmalarını ve özgürlükleri için savaşımı yükseltme 
kararlılrkları dile getirmektedirler. 
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Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu gönderdiği bir 
mesajla ülkemizdeki son keyfi tutuklamaları kınadığını bildirmekte ve İGD yöneticilerinin serbest bırakılmasını istemektedir. Mesajın tam metni şöyledir: 


Dünya Demokratik Gençlik (Federasyonu, Türkiye'de 
z üye örgütümüz İGD yöneticilerinin keyfi olarak tutuklan- 
ma hareketini derin bir hoşnutsuzlukla öğrenmiştir. DDGF' 
nin bütün üye örgütleri ve dünya üzerindeki milyonlarca 
genç insan adına yetkililerin anti-demokratik ve provokatif hâreketlerini şiddetle kınar, İGD üzerindeki anti-dedok”atik yasağın * kaldırılarak ve Türkiye'de demokratik 
hakların yeniden kurularak, İGD yöneticilerinin derhal ser 
best bırakılmasını isteriz. Türkiye hükümetine protesto 
telgrafı gönderiyor, bütün üye örgütlerimizi ve beş kıtanın 
demkratik ve ilerici öğrencilerini kahramanca savaşımınızla dayanışma göstermeye seferber ediyoruz. 
Savaşkan selamlarla 
DDGF Bürosu 


i VİETNAM GENÇLİĞİ: 
“İGD YÖNETİCİLERİ SERBEST BIRAKILSIN. | 


ULUSAL VE ULUSLARARASI 
DAYANIŞMANIN SONUCU 


İGD YÖNETİCİLERİ 
SERBEST BIRAKILMAK 
ZORUNDA KALINDI 


“İGD yöneticilerinin serbest bırakılması üzerine" 
Alaettin Taş (İGD Genel Sekreteri) basına bir 
açıklama vermiştir. Basın açıklamasının tam metnini veriyoruz: 


“16 Nisan tarihinde gözaltına alınan 16 İGD yön: 
ticisi ulusal ve uluslararası dayanışmanın sonucu olark 
serbest bırakılmak zorunda kaldılar. İGD MYK üycu 
Mehmet Boz, daha önce Diyarbakır'da yaptığı bir ko 
nuşmadan ötürü hakkında verilen gıyabi tutuklama k. 
rarı neden gösterilerek serbest bırakılmadı. Sıkıyöncüm 
tarafından çalışmaları durdurulan İGD'nin malvarlığını, 
hesaplarını ve diğer yasal sorunlarını görüşmek için biraray gelen arkadaşlarımızın hiç bir yasal dayanağı olmadığı halde gözaltına alınması, 13 gün boyunca ağır 
işkencelere tabi tutulması, ulusal ve uluslararası demokratik kamuoyu tarafından sert biçimde protesto edilmiştir. Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun ve 
Uluslararası Öğrenciler Birliği'nin üyesi bulunan İGD'nin 
üst örgütler nezdinde aktif girişimleri sonucu Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Demokratik Hukukçular 
Birliği, Dünya Barış Konseyi, Dünya Sendikalar Federasvonu gibi uluslararası düzeyde etkin örgütler Başbakanlığa başvurarak bu anti-demokratik uygulamanın 
biran önce durdurulmasını istemişlerdir. Buna bağlı 
olarak Vietnam'dan Latin Amerika'ya, Fillandiya'dan 
Fas'a kadar tüm ülkelerden gençlik ve öğrenci örgütleri 
bu dayanışma kampanyasına çeşitli biçimlerde katıldılar. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden 
Fransız Komünist Partisi üyelerinden ve parlamenterlerinden oluşan heyet de bu konuda çeşitli düzeylerde 
girişimlerde bulundular. Uluslararası demokratik ve 
barışsever kamuoyu'nun İGD yöneticilerine özgürlük 
sağlanması için gösterdiği bu etkin dayanışmaya yüksek 
değer biçiyoruz ve uluslararası dayanışmanın öneminin 
| bir kez daha altını çiziyoruz. 
| Sadece uluslararası düyezde değil, ulusal düzeyde 


insan hakları 


İşkence olaylarının son 


anlaşma ve 


de yapılan demokratik çıkışların bu konudaki önemini 
belirtmek istiyoruz. İstanbui Barosu yöneticilerinin, 
İlerici Avukatların, TİP ve TSİP'nin, CHP'li parlamenterlerin, sınıf ve kitle sendikalarının, demokratik meslek 
ve kitle örgütlerinin, ilerici kadınların, dörtlü eylem birliği temelindeki gençlik örgütlerinin katılımıyla gerçek- 


leştirilen, tutuklu eşlerinin ve yakınlarının aktif bir bi- 


çimde içinde yeralmasıyla kotarılan demokratik çıkışlar 


İGD yöneticilerine özgürlük kampanyasının önemli bi: 
parçasını oluşturmuştur. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen. bu kampanyanın en savaşkan ve en dinamik, en etkili katılımcısı her zaman olduğu gibi ilerici yurtsever gençliktir. 
İlerici gençlik bildiri, pul-afiş, afiş, duvar gazetesi vb. 
propaganda âraçlarıyla, yaratıcı eylemleriyle bu kampanyanın en önünde yürümüş, "İGD yöneticilerine 
özgürlük" belgisini en geniş yığınlara ulaştırmıştır. 
Burjuvaziyi İGD yöneticilerini bıraktırmak zorunda bıtakan güç işte bu güçlerdir. $ 

Ne var ki İGD yöneticilerinin serbest bırakılması 
ileriye atılan bir adım olmakla birlikte, İGD ile dayanışma kampanyasının sona erdiği anlamına gelmemelidir. 
İGD yöneticilerinin can güvenliği her an tehdit edilebilir, özgürlükleri ellerinden alınabilir. Bu tür tehdit 
lerin ve saldırıların önünü kesmek için dayanışma kamanyasına yeni bir hız vermek, İGD yöneticilerinin ve 
üyelerinin etrafında dayanışma halkalarını genişletmek 
gerekir. Bu savaşımı yığınsal tutuklamalara, işkencelere 
karşı savaşımla birleştirmek görevi günceldir, dirimseldir. İlerici yurtsever gençlik bu doğrultuda en geniş demokratik kamuoyunun oluşturulması savaşımına verdiği desteği bundan sonra daha da güçlendirecektir." 


laylar hakkında açıklamalar 


Vietnam gençliği Uluslararası Öğrenciler Birliği aracılığıyla gönderdiği bir mesajla İGD yöneticilerinin ser 
best bırakılmasını istemekte, 
Türkiye ha'kı ve gençliğiyle 
dayanışmasını dile getirmek 
tedir. Mesaj aynen söyledir: 


«Vietnam “gençliği Türk 
yetkililerinin IGD ulusal liderlerini tutuklamalarını ve 


işkence yapmalarını şiddetle 
kınar, Türkiye demokratik 
gençlik hareketine baskılara 
son verilmesini ve İGD yöneticilerinin serbest bırakılmasını kararlılıkla talep ediyoruz. Vietnam gençliği, demokrasi, barış, ulusal bağım 
sızlık, toplumsal ilerleme için haklı savaşımında Türkiye halkına sağlam daya- 


nışmasını açıklar.» 


günlerde kaygı verici bir boyuta ulaşması üzerine İstanbul Barosu bir basın toplantısı düzenlemiştir. Toplantıyı 
açan İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, işkence uygulamalarının Anayasamızda belirtilen cumhuriyetin nitelikleriyle, hukuk devleti ilkesiyle ve uluslararası 
yükümlülüklerle bağdaşmadığını belirterek, «Türkiye 
Cumhuriyeti insan haklarına 
dayanan demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir» 
şeklindeki Anayasa'nın ikinci 


belgelerine uyma zorunluluğu üzerinde durarak, bu belgelerde yeralan bazı kuralları saydı, Gözaltı uygulama- 


ları, işkenceler ceza ve tutukevlerindeki insanlık dışı 
koşulların bu kuralların ısrarla çiğnendiğinin kanıtlarını oluşturduğunu söyledi. 
Kitlesel tutuklamaların günlük olay durumuna geldiğine 


ve uygulanan işkence metod- 


larına değinen Orhan Apaydın, bu koşullarda alınan ifa 
delerin geçerliliğinden kuş- 
Kulu olunacağına dikkati cek 


da bulundu. Daha sonra bu 
tutukevinde kalmış bir kişi 
yüzüne maske takarak toplantıya katıldı. Yeniden işkence görmekten korktuğu 
için maske taktığını belirterek, cezaevi koşulları, 9 kişinin yaralanması olayları ve 
işkenceler hakkında açıklamalar yaptı. Yine işkence gö 
ren Maden-İş Sendikası üyesi bir işçi de, yaptığı konuşmasında, bir süre önce Küçükköy'de polis tarafından 
intihar ettiği gerekçesiyle 
öldüğü bildirilen Recep Es- 


Gelsenkirchen Kadınlar Birliği gönderdiği bir mektup- 
İa İGD yöneticileriyle dayanışmasını dile getirmiştir. Mektupta şöyle deniyor: 

«Ülkemiz işçi sınıfının kopmaz bir parçası olan biz 
emekçi kadinlar, 17 yurtsever gencimizin tutuklanmasını 
şiddetle protesto ediyoruz, o Sizlerle omuz omuza olduğumuzu, Barış ve Özgürlük için verdiğiniz savaşımı tüm gü- 


cümüzle desteklediğimizi bir 
6 ULUSAL kere daha vurgularız. Yürek 
GENÇLİK 


dolusu selamlarımızla » 
ÖRGÜTÜNÜN | FİNLANDİYA SOSYALİST 
ORTAK 


ÖĞRENCİ BİRLİĞ "NİN 
BİLDİRİSİ MESAJI 


Finlandiya Sosyalist Öğülusal gençlik ve öğrenci örgütle- renci Birliği ö iği i 
ri yayınladıkları ortak bir bildiri T a e gönderdiği n 
ile. İGD yöneticilerinin özgürlük- ntesajla 4 yöneticilerinin 
lerine kavuşturulmalarını ve İGD' tutuklanmasını kınamıştır. 
nin açılmasını istemişlerdir. Bildi Mesaj şöyledir: 
riyi yayınlayan örgütler arasında İGD A Ey T 
şunlar vardır: Fransız Ulusal Öğ- s yöneticilerinin turenci Birliği, Fransa Türkiyeli Öğ- tuklanmasını kınar, en kısa 
enler Birliği, İran İlerici Genç- zamanda özgürlüklerine kalik Örgütü, Y ist üni > 5 x 
KE re Esin EOS vuşturülmalarını ve ülkede 
demokratik hakların sağlan- 


Gençliği, Fas Ulusal Öğrenciler 
Birligi, Tunus Genel Ögrenciler ! 

masını isteriz. IGD'ye karşı 
baskılara hayır:» 


Birliği. 


- 


maddesini hatırlattı ve siya- ti. 
sal iktidarların tüm karar, 
işlem ve davranışlarında 
cumhuriyetin bu nitelikleri- 
ne ters düşmemek zorunda 
olduklarını vugruladı. Devletin, taraf olduğu uluslararası 


İşkencelere son verilmesi (o doğrultusunda savaşımı 
yükseltmek, bugün demokratik güçlerin önünde duran 
önemli görevlerden birisidir. İşkenceler giderek yaygınlaşıyor. İşkencelerde ölenlerin, sakat kalanların sayısı artiyor. Son örneği TEK Ankara işyeri temsilcisi Yaşar Gün 
doğdu'nun işkencede ölmesidir. İGD yöneticileri de ağır 
işkendelerden geçirilmişlerdir. 12, 13 yaşlarındaki çocuklar bile işkenceden geçirilmektedir. CHP yöneticileri düzenledikleri basın toplantılarında işkçnce gören yurttaşları basın mensuplarına gösterdiler. İstanbul Barosu düzenlediği bir basın toplantısıyla işkencelerin yaygınlaştığını belgeleriyle, kanıtlarıyla, işkence gören ilericileri, 
yurtseverleri konuşturarak gözler önüne serdi. 

İşkenceler yaygınlaşırken, Devlet Bakanı ve İçişleri 
Bakanvekili Orhan Eren bir gazetecinin sorularını yanıtladı., İşkenceler konusuna da değindi. Bakan, işkence yapılmadığını ileri sürdü, hatta daha da ileri giderek arkadaşları öldürülen polislerin bu kızgınlık ve acıyla birkaç tokat atabileceğini bunun da işkence sayılamayacağını söyledi. Bu sözler işkencecilerin arkasında kimlerin 
olduğunu, onlara kimlerin kol kanat gerdiğini göstermektedir, 


Politik tutuklular üzerindeki baskılarda ileri boyutlar 
almıştır. Cezaevlerinin koşulları sağlıklı değildir. Tutuk- 


Toplantıda İstanbul Barosu Avukatlarından İbrahim 
Mavioğlu, Davutpaşa Askeri 
Tutuk ve Cezaevi'ndeki koşullar ve meydana gelen 0- 


İŞKENCELER ENGELLENMELİDİR 


tik isimli kişinin aslında in-. 
tihar etmediğini, işkence sonucu öldüğünü açıkladı. Top 
lantının son bölümünde işkence görmüş çeşitli kişilerin fotoğrafları gazetecilere 
ve konuklara gösterildi. 


lular dövülmekte, zorla saçları, bıyıkları kesilmekte, kimi 
cezaevlerinde tutuklulara günde bir bardak su verilmek- 
te, tüm gereksinimlerini karşılamaları istenmektedir. Bas 
kilara karşı çıkıldığında kolluk kuvvetleri ateş açmaktadır. İstanbul Barosu'nun son basın toplantısında belirtildiği gibi, İstanbul'da bir cezaevinde tutuklulara ateş 
açılmış, 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar hastaneye bile kaldırılmamışlardır. Yine belirtildiğine göre, tutukluluk süresini doldurup, özgürlüğe kavuşan ilerici tutukluların bir 
bölümünden haber alınamamıştır. Yaşamlarından endişe edilmektedir. Bu nedenle olayın geçtiği cezaevinde ilerici tutuklular direnişe geçmişlerdir. Protesto olarak tutukluluk süreleri dolduğu halde birçok ilerici tutuklu 
cezaevinden dışarı çıkmamaktadır, 

İşkenceler ve ilerici politik tutuklular üzerindeki bas 
kılar Demirel'in halk düşmanı politikasının bir parçasıdır. Tüm ilerici demokratik güçler bu halk düşmanı politikaya karşı birleşmelidir. İşkencelerin, politik tutuklular üzerindeki baskıların son bulması için harekete geçilmelidir. CHP sol kanat parlamenterleri işkenceler üzerine 
bir soruşturma önergesi verdiler. İşkencelere karşı olan 
tüm parlamenterler sesini yükseltmelidir. İşkencelere son 
verilmesi sorunu eylem birliği konusuna çevrilmelidir. İşkencelerden, işkencecilere arka çıkan Demirellerden, Türkeşlerden hesap sorulmalıdır. 
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Türkiye işçi sınıfı, geçmiş- 
te olduğu gibi bu yıl da, 
burjuvazinin eşi görülmedik 
baskı ve saldırılarına, 1 Mayıs'ı engelleme girişimlerine 
karşın, 1 Mayıs'ların engellenemeyeceğini bir kez daha 
kanıtladı. İşçi sınıfımız burjuvazinin yasaklamalarını ül 
kenin dört bir köşesindeki 
genel grevleri ile aştı. Burju 
vazinin yasak zircirlerini sadece kırmakla kalmadı, yeni 
savaşımlara daha da güçlenerek, bilenerek çıktı. 

30 Nisan günü DİSK'e, 
Türk-İş'e ve bağımsız sendikalara üye binlerce işçi genel greve gitti Ankara'da 
otobüs ve temizlik işçilerinin 
başlattığı işi bırakma eylemi 
başarı ile sürerken, Genel-İş 
Sendikası'yla Genel-Der üyesi işçiler, emekçiler, Fen, 
Temizlik, Mezarlıklar ve Oto 
büs İşletmesi Müdürlükleri 
ile belediye merkez binasın- 
da “yaptıkları toplantılarda, 
1 Mayıs'ın anlam ve önemini 
belirten konuşmalar yaptılar. Belediye müdürlüklerine 
ait tüm işyerlerini çeviren 
kolluk kuvvetleri, işçilerin 
kararlılığı karşısında hiç bir 
şey yapamadılar. 

Yiğit metalurji işçileri, An 
kara'da Maden-İş'in örgütlü 
bulunduğu 19 işyerinde genel grevi başarı ile sürdürdüler. Mess'e karşı grev sürdüren Temel Enerji, Kooptes 
ve Işık Kollektif işçileri de 
1 Mayıs'ın önemini anlatan 
toplantılar düzenlerken, Şarlak, Layne, Bowler, Lessa, 
Emek Elektrik, Selnikel, Ro- 
na Makina, TZD Ankara İşletme ve Araştırma Müdürlüklerinde, Ders Aletleri Yapım Merkezi, Tekminal Snates, Ankara Orman Tamirhanesi, Otokoç, Galkon işyerlerinde direniş bayraklarını yükselten metalurji işçileri, çevre işyerlerindeki 
işçilerin de coşkun katılımıyla «l Mayıs, 1 Mayıs İlk Dileğimiz, Yaşatacak Seni 
Tunç Bileğimiz» belgisini 
haykırdılar. Halaylar çektiler. Mitas ve Renault Mais' 
de işçilerin büyük bir bölümü 
genel grev eylemine geçtiler. 
Birçoğu da işi yavaşlattılar. 
MKE Kurumuna bağlı Gazi 
Fişek. Tekstil Makinaları 


Fabrikası ve mdyâş map... 
işyerlerinde işçilerin büyük 
bir bölümü genel greve katıldılar. TEK Genel Müdürlü 
gü ile Genel Müdürlüğe bağh işyerlerinde Tek-Ges-İş 
üyesi işçilerin grevlerine tek 
nik eleman ve memurlar da 
genel direnişe geçerek omuz 
verdiler, 

Banka ve büro emekçileri, 
metalurji işçileriyle tam bir 
dayanışma içinde Yapı ve 
Kredi Bankası, Garanti Bar 
kası, Anadolu Bankası ve Şekerbank şubelerinin çok büyük bir bölümünde, Emek 
Turistik esisleri Müdürlüğü" 
ve bağlı işhanlarında, Başak 
ze Güneş Sigorta Ankara şu 
yelerinde, İller Bankası'nda, 
Emekli Sandığı İhtiyarlık Sizortası, Vergi Dairesi ve Mailye Bakanlığı emekçileri ile 
işyeri müfettişleri, Bayındıruk Bakanlığı Yapı İşleri Geael Müdürlüğü, Devlet Linan ve Havaalanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi 
ve emekçileri de genel grev 
ve direniş eylemlerini başarı 
ile sürdürdüler. Bank-Sen, 
Bank-Der ve Sosyal-İş üyesi 
işçi ve emekkiler binlerce bil 
diri dağıttı. 


Ankara'da sağlık emekçileri de, Hacettepe, Numune, 
Onkoloji hastaneleri, Seyranbağları Huzurevi, Tuzluçayır Sağlık Ocağı işyerlerin 
de genel direnişteki onurlu 
yerlerini aldılar. Yemek boy 
kotları yaptılar. 

İstanbul'da İETT İşletmesi otobüslerinde çalışan işçiler 30 Nisan sabahı iş bıraktılar. Bunun üzerine otobüs 
garajlarını basan polis ve 
Jandarma, işçileri çalışmaya 
zorladılar, ancak genel grev 
amacına ulaştı. 

Maden-İş Sendikası'nın 16. 
Bölge Temsilciliğine bağlı 
Arıkol, Etap, İmpres, Türke- 
li, Hidromak, Esen, Tunik, 
Kartal Teneke, Monosan, 
Gülok, Botel, İmbat, Esen 
Elektropak işyerlerinde işi 
bırakma eylemleri yapıldı. 
Bu arada Halkylı Kaynak iş 
yerinde saat (07.00'de işbaşı 
yapan işçiler, fabrika yakınında bulunan ilkokul binasına «Yaşasın 1 Mayıs» yazı- 
li bir bez pankart astılar. 

30 Nisan günü Maden-İş 
14. Bölge Temsilciliğine bağ- 


lı Elektro-Metal, Kotset, Ter 
nal, Tamay, Demas, Telçivi 
ve Kırdöküm fabrikalarında 
işçiler eylemlerini iş saati- 
nin bitimine dek sürdürdü- 


ler. 

Adana'da, DİSE ve Türk- 
İş'e bağlı sendikalara üye işçilerin genel grev eylemi de 
başarı ile yaşama geçti. Genel-İş üyesi 2000 işçi saat 
8 . 10 arası, Tekstil Sendika- 
s'nın örgütlü bulunduğu 
Paktaş işyerinde 2000 işçi saat 7 - 15 arası, Gıda-İş Sendikası'na üye 320 işçi saat 
7 - 13 arası, Devrimci Toprak-İş Sendikası'na üye 541 
işçi 13 - 17 arası, Türk-İş'e 
bağlı Petrol-İş'e üye 1000 işçi Sasa'da iki saat, 6. Bölgede YSE-İŞ'e üye 250 işçi saat 8 - 10 arası, Teksif'e bağlı 
Teksa işyerinde 600 işçi 14 - 
16 arası, Teksif'e bağlı Bos- 
sa işyerinde 1500, Adana Sigara Fabrikası'nda 800, Çukobirlik Yağ Fabrikası'nda 
2500 işçi genel greve katıldılar. 

Mersin'de de işçi sınıfının 
genel grevi, Belediye işçileri, Çimsa, İdaş, TKV Fabrikası, Cam Sanayii ve Pilsa’ 
da yaşama geçti. 

İzmit'te Maden-İş Sendikası'nın örgütlü bulunduğu 
tüm işyerlerinde işçiler genel 
greve gittiler, Petkim-İş Sendikası'na üye işçiler işi yavaşlattılar, İzmit'te Bank- 
Sen'in örgütlü bulunduğu 
tüm işyerlerinde genel grev 
bayrağı yükseldi. 

Kırıkkale'de Genel-İş üyesi belediye işçilerinin genel 
grevleri, İlerici öğretmenler 
okullara gitmeyerek omuz 
verdiler. Kırşehir'de 10 Nisan günü, elektrik, havagazı 
ve sular kesildi. Otobüsler 
çalışmadı. 

Manisa'daki Petkim-İş ve 
Çukurova işyerlerindeki işçilerin grevlerini, ilerici gençler, Spor Akademisi'nde, Endüstri Meslek Lisesi'nde ve 
Manisa Lisesi'nde yaptıkları 
boykotlarla desteklediler. 

30 Nisan günü Edirne'de 
işçi sınıfının grey bayrağı, 
Tekstil Sendikası'nın örgütlü 
bulunduğu Tekstil İplik, Me 
riç Tekstil, Havza Kilim Men 
sucat ile Bank-Sen'in örgütlü bulunduğu banka şubeleri 
ve Trakya Yağlı Tohumlar 
da yükseldi. 


Bursa'da metalurii, tekstil. 


banka ve büro işkollarında 
binlerce işçi işi durdurdu 
Maden-İş Sendikhsı'nın örgütlü bulunduğu Orhangazi 
deki Elba, Döktaş, Oyak, Renault ve Maho işyerlerinde 
işçilerin genel grevi saat 11 - 
14 arasında gerçekleşti. 

Maden-İş ve Genel-İş üyesi işçiler Denizli'de de genel 
grevi yaşama geçirdiler. 

İşçi sınıfının gerçekleştirdiği genel grevleri, ilerici 
gençlik, ilerici kadınlar, Birlik Dayanışmacı öğretmenler 
esnaf ve zanaatkârlar, küçük 
üretici köylüler yurt düzeyin 
de yaptıkları genel direnişlerle desteklediler. 

Ankara'da çıraklar, Ankara'nın sanayi bölgelerinden 
Siteler ve Sanayi Çarşısı'nda 29 Nisan günü, kahveler- 
de 1 Mayıs'ın anlam ve önemini belirten konuşmalar 
yaptılar, kısa süreli eylemler 
düzenlediler. Çevre esnafının 
desteğini de yanlarına a'an 
çıraklar «Haydi 1 Mayıs 80'e» 
«Yaşasın Çırak-Der, Yaşasın 
1 Mayıs» belgilerini haykırdılar, «1 Mayıs'ta zamlara ve 
faşist baskılara karşı direnişe hazırız», «Yaşasın 1 Ma 
ys» yazılı iki de pankart a 
tılar. Binlerce bildiri dağıttilar. 

2 Nisan günü ilerici gençler, Balgat işçi bloklarında 
kısa süreli bir gösteri yaparak «Haydi 1 Mayıs 80'e», 
«İGD Yöneticileri Serbest Bı 
rakılsın», «l Mayıs'ta Alanlardayız» belgilerini haykırdılar. Eskişehir - Konya yolunada «İGD Yöneticileri 
Serbest Bırakılsın», «l Mayıs'ta Alanlardayız» yazılı bi 
rer pankart asan ilerici genç 
ler, yolu uzun süre trafiğe 
kapadılar. Aynı gün Polatlı 
da ilerici gençler «l Mayıs'ta 
genel direniş için ileri» yazil bir pankart astılar. 

29 Nisan günü, ilerici kadinlar, halkın en yoğun olduğu bir saatte, Ulus'ta, mey 
ve ve sebze haline «Analar. 
Bacılar 1 Mayıs'ta Alanlardalar», «Haydi 1 Mayıs 80'es 
yazılı pankartlar astılar. Ha 
lin girişinde ilerici kadınla 
imzalı binlerce pul attılar 
Aynı gün Kızılay bölgesinde 
de «1 Mayıs'ta genel greves 
yanlı bir pankart astılar. 

Ankaralı ilerici gençler, 30 
Nisan günü, kentin çeşitli 
bölgelerinde gerçekleştirdikleri eylemleriyle işçi . gençlik dayanışmasını somutladılar, Kalabalık gruplar halinde, Ankara - İstanbul, 
Ankara - Eskişehir, Ankara - 
Adana, Ankara - Konya yoltarını çeşitli yerlerinden trafiğe keserek gösteriler yapan 
ilerici gençler, Ankara - İstanbul yolu üzerindeki Kazanköy yakınlarında işçilerle 
birlikte yola «Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Genel Grev» ya 
zılı bir pankart astılar. Bini 
aşkın işçi ve ilerici gençten 
oluşan göstericiler 1 saat süre ile trafiği kesip 1 Mayıs'ın 
anlam ve önemini belirten 
konuşmalar yaptılar. Ankara 
- Adana yolunu oŞereflikoçhisar'da kesen ilerici gençler halktan büyük ilgi ve des 
tek gördüler. Halkın da ka 
tıldığı bir miting düzenledi 
ler. Yolu iki saat trafiğe ka 
palı tuttular. 

Ankara'nın Maltepe semti 
30 Nisan günü kızıl bayraklarla donatıldı. Sanayi Bakanlığı'nın önündeki direklere kızıl bayraklar çekildi 
ve «TKP Yaşıyor, Savaşıyor 
«TKP 60 Yaşında», «TKP'ye 


ILADI 


Özgürlük» yazılı pullar atıl-? 
dı, 

İstanbul'da 30 Nisan günü 
ilerici gençler çok çeşitli böl 
gelerde, çeşitli etkinliklerle, 
işçi sınıfının genel grevini 
selamladılar. Yüksek ve orta 
#grenim kurumlarında ilerici gençlerin gerçekleştirdiği 
eylemler, İTÜ'nün tüm fakül 
telerinde yapılan boykotlarla, Boğaziçi Üniversitesi'nde 
yapılan forumlarla, İstanbul 
Üniversitesi'nin İşletme, İktisat, Hukuk, Fen, Edebiyat, 
Çapa Tıp ve Diş Hekimliği 
Fakültelerinde gerçekleştirilen forum ve boykotlarla 
YDYO, AİTYO, MMYO'da ya 
pılan forum ve boykotlarla 
sürdü. 

İlerici gençler, 30 Nisan ak 
şamı Kartal sahilindeki çay 
bahçesinde kutu içinde bıraktıkları bir teypten yarım 
saat süren yayın yaptılar. 
Yayında 1 Mayıs'ın anlam 
ve önemi belirtildi ve İGD 


yöneticilerine özgurlük 15- 
tendi. Aynı gün, Sirkeci - Be 
yant yolunu ve Kumkapı sahil yolunu trafiğe kapatan 
ilerici gençler çeşitli gösteriler düzenlediler. Karaköy” 
de ilerici gençler tarafından 
esnafa 1 Mayıs'ın önemi anlatıldı. Bunun üzerine esnaf 
bir süre kepenklerini indirdi. 
Yine Karaköy'de ilerici genç 
ler, Galata Köprüsü'nü iki 
kez trafiğe kapadılar ve pan 
kart astılar. Beşiktaş'ta da 
esnaf, ilerici gençliğin konuş 
malar yapması üzerine kepenklerini indirdi, — İlerici 
gençliğin etkin bir gösterisi 
de Boğaziçi Köprüsü'nde ger 
çekleşti. Boğaziçi Köprüsü'nü 
sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez trafiğe kapatan ilerici gençler büyük 
bir pankart astılar, Feriköy" 
de ilerici gençliğin gösterilerine esnaf da kepenklerini 
indirerek katıldı. Yaklaşık 10 
ayrı yerde gösteriler düzenleyen Hisarüstü ilerici gençleri :Yaşasın 1 Mayis», «TKP 
ye Özgürlük» belgilerini içeren yazılama yaptılar. Ìlerici gençler Sarıyer ‘Pazariçi’ 
nde de gösteriler düzenleyip pankartlar âstılar. Kâğıt 
hane ve Çağlayan'da ise yolları trafiğe kapatan ilerici 
gençlerin astığı pankartlar- 
da «İGD Yöneticilerine Özgürlük», «I Mayıs'ı Yaşatacağız» belgileri okunuyordu. 
Şişli'de Birlik Dayanışmacı 
öğretmenler Okmeydanı SSK 
önünde bir gösteri düzenlediler. 30 Nisan günü gerçekleştirilen (gösteride «Öğretmenler Susturulamaz», «l Ma 
yıs Yasaklanamaz», belgilerinin yazılı olduğu pankartlar asıldı. Rumelihisar üstün 
de de esnaf ve Halk-Koop 1 
Mayıs yasaklamasını protes 
to amacıyla 2,5 saat kepenklerini indirdi, İstanbul'da ortaöğrenim gençliği 30 Nisan 
günü Matbaa Meslek Lisesi, 
Tekstil: Meslek Lisesi, Ferit 
Nihal Lisesi, (Balıkçılık ve 
Süt Ürünleri Meslek Lisesi, 
Bakırköy Lisesi, Fındıklı Lisesi, Hürriyet Ortaokulu, Eyüp Ticaret Lisesi, Ortacılar, 
Tuna, Beyoğlu Ticaret Liseleri, Şişli Motor Gemi Yapım 
Meslek Lisesi, Kartal Lisesi 
ve Orhangazi Lisesi'nde işçi 
sınıfının genel grev eylemini, boykot yapıp, okulları bo 
şaltarak desteklediler. 

Levent, Piripaşa, İstinye ve 
Yeniköy'de, ilerici gençler 
yolları trafiğe kapadılar, çeşitli gösterilerden sonra pankart astılar, Tarlabaşı, İstiklal Caddesi ve Osmanbey'de 
de yolları trafiğe kesen ilerici gençler tastik yakıp pankart astılar. 

30 Nisan günü İzmir'in 
Könak Alanı'nda Birlik Dayanışmacı ve TİP'lilerden 0- 
luşan 1500 kişi bir kitle gösterisi yaptı. Göstericiler, «l 
Mayıs, 1 Mayıs İlk Dileğimiz, 
Yaşatacak Seni Tunç Bileğimiz» belgisini haykırıp 1 Mayıs Marşını söylediler ve üzerinde «l Mayıs Engellenemez» yazılı bir pankart astılar. Konak'taki bu gösterilerden sonra, Devlet Hastanesi yakınında 15'er balondan oluşan ve üzerinde 
«TKP» yazılı iki grup halinde 
balonlar havaya uçuruldu. 
Glöcük'te İlerici gençler işçilerle birlikte 5 dakika süren 
bir gösteri ve astıkları pankartlarla genel direniş eylemine katıldılar. 


ilerici denokratik güçler bu yıl 1 
Mayıs'ı farklı koşullarda kut 
ladılar. Bu yılkinin önemli 
özelliği kutlama biçimlerinin 
zenginliğiydi. 

Bursa'da, Birlik Dayanışma, TİP, TSİP'lilerin ortaklaşa düzenledikleri yığınsal 
bir mitingle 1 Mayıs kutlan 
dı. Sabah erken saatlerde 
başlayan ve olaysız geçen 
mitingte, Sifaş işyeri temsilcisi -bir konuşma yaptı. Yine 
Birlik Dayanışma, TİP, TSİP 
lilerin ortak olarak Ordu'da 
gerçekleştirdikleri miting. 
tüm engelleme girişimlerine 
karşı yapıldı. 

DİSK'in Mersin'de düzenlediği 1 Mayıs Mitingine, 50 
bin kişi katıldı. DİSK'in Mer 
sin mitingine, DİSK'e bağlı 
sendikaların yanısıra Türk- 
İşe bağlı Petrol-İş ve Yol- 
İş sendikaları, ilerici kadınlar. gençler, liseliler. öğretmenler katılmıştır. Diğer bir 
ilimizde, Zonguldak'ta, Birlik Dayanışma, TİP, TSİP. 
Çağdaş Hukukçular Derneği, 


Işçi sınıfımız, 


Tüm-Has-İş, Maden-İş . Böl 
ge Temsilciliği, Türk-İş'e 
bağlı Selüloz-İş Çaycuma şu 
besi, Zonguldak Köy-Koop' 
un katılımı ile yığınsal bir 
miting düzenlendi. Söke'de 
de Maden-İş, Tekstil, Devrimci Toprak-İş, Köy-Der 
Akçakoca köylüleri ve Yenidoğan Köy-Der ortak bir miting yaptılar. 


ISTANBUL'DAKİ 


1 MAYIS GÖSTERİLERİ 
Gülsuyu 


Kartal Maltepe 


mahallesinde asfalt şantiyesi üzerinde büyük bir '1 Mayıs meşalesi’ 
Maltepe'de 


yakıldı. Yine 
Birlik Dayanış- 


AYIS 6TE! 


© 


ma, TİP ve TSİP'lilerden 0- 
luşan 300 kişilik bir grup bir 
miting gerçekleştirdi. 

1 Mayısta ilerici gençler 
de alanlardaydı. Hasköy, Feriköy, Dolapdere, Hisarüstü, 
Kartal, Hasanpaşa, Beykoz' 
da kızıl bayraklarla, karanfillerle gösteriler düzenleyen 
ilerici gençler çok sayıda 
pankart astılar. Levent Sanayi Mahallesi'nde, ilerici 
gençler, ilerici kadınlar, TİP" 


| li, TSİP'li sosyalistler 1 Mayıs günü ortak bir yürüyüş 
' yaptılar. Yürüyüş sırasında 


«Yaşasın 1 Mayıs», «Faşizme 
geçit yok», «Yaşasın eylem 
birliği» belgilerini haykırdılar. Kanlıcalı ilerici gençler, 


faköy'de 


ilerici kadınlar ve öğretmenler düzenledikleri kısa süreli 
bir gösteri ile 1 Mayıs'ı kutladılar. Dörtlü eylem birliği 
çerçevesinde Maltepe'de, Sey 
rantepe'de, Bakırköy ve Seyapılan 1 Mayıs 
gösterilerinde pankartlar açıldı ve kırmızı karanfiller 
atıldı. İlerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mayıs eylemi 
tren ve otobüslerde konuşmalar yapıp; bildiriler dağıtma biçiminde sürdü. Alibeyköy'de 200 kişilik bir grup 
kısa süreli bir gösteri düzenleyerek 1 Mayıs'ı kutladı. 
Daha sonra ilerici gençler 
saat 14'de yürüyüşe geçtiler. 
İlerici kadınların da katıl- 


i 


-yis gösterilerinde gözaltına alınanların sayısı 4000'i geçiyor. Baskılar 


“grevle karşılanması bu yılki kutlamaların ayirtedici ve en önemli 


“çekmiştir. İşçi sınıfımızın; emekçi kitlelerin 1 Mayıs'ı yığınsal ve 


“Simlerin. öylem birliğini yaşama geçirmeleri önemli bir kazanımdır. 


* iş 5 
İşçi, sınıfı, emekçi halkıñuz, ilerici demokratik güçler, gençlik 
1 Mayıs sınavından yüzakıyla çıktı, 1 Mayıs geleneği yaşatıldı. Işçi 
sınıfımız, ilerici demokratik güçler, | Mayısları her koşulda kutlama kararlılığını, degişik koşullara göre değişik biçimleri bulup, yaratıcıhkla uygulayabilecek güç ve yetenekte olduklarını gösterdiler. 

1 Mayis başarısının bu önemi, dünyada 1 Mayıs kutlamalarının yasaklandığı Pinoşetin Şili'si, ırkçı Güney Alrika rejimi yanında sadece Türkiye'nin olduğu düşünülürse daha iyi görülür. 

“© Burjuvazi sadece 1 Mayıs kutlamalarını  yasaklamakla yetinmedi. Baskılar 1 Mayıs'ta ve öncesinde olağanüstü boyutlar aldı. 
Birçok yerde 1 Mayıs “kutlamalarına izin verilmedi, kimi yerlerde 
memurların, öğretmenlerin. öğrencilerin (o kutlamalara katılmaları 
yasaklandı. 1 Mayis öncesinde işçi önderleri, militan işçiler, ilericiler, yurtseverler gözaltına alındı. 30 Nisan genel grevinde ve 1 Ma-, 


gözaltına alınanlarla da sınırlı değil. Büyük kentler kolluk kuvvetlerince «işgal edilmiş» bir görünümdeydi, Caddelere barikatlar kuruldu, tüm propaganda olanakları kullanılarak halk kitleleri terörize edilmek istendi. «Anarşi», ve «terör»le işçi sınıfının I Mayıs bay 
ramını özdeşleştirme yalanı yayıldı. | Mayıs eylemlerini amacından 
saptırmak, terörist konumlara çekmek. için. tüm güçler seferber 
edildi. m 
Ancak, hiç bir baskı, yasaklama, engelleme İşçi sınıfının, emek- — — 
çi halk kitlelerinin, ilerici demokratik güçlerin 1 Mayıs'ta alanlara çıkmasına engel olamadı. 1 Mayıs, ülke çapında, yığınsal ve yaygin eylemlerle kutlandı. Yığınlar Demirel'in halk düşmanı politikasına karşı savaşımda kararlı olduklarını gösterdiler, Demokrasi 
savaşımının somut istemlerini dile getirdiler. «Faşizme Geçit Yok» 
belgisi ülkenin bir ucundan diğer ucuna yankılandı. İkili kölelik 
anlaşmasına, ekonomik açlık ve yıkım (politikasına karşı çıkıldı. 
Ulusal bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyalizm özlemleri haykırıldı. 
© 1 Mayıs kutlamalarının belkemiğinde işçi sınıfının genel gre 
vardı. 30 Nisan günü, | Mayıs ülke çapında genel grevle karşılandı. 
Genel grev silahını kullanan işci sınıfımız, kendi öz bayramını her 
koşulda kutlamaya kararlı olduğunu.” ulusal bağımsızlık ve gemok- sh 
rasi savaşımının temel direği olduğunu gösterdi. 1 Mayıs'ın genel 


özelliğidir. Genel grev yığınsal gösterilerle tamamlanmıştır. DİSK'in 
Mersin'deki 1 Mayıs Mitingi'ne 50 bin kişi katılmış, çevre kentlerden gelen 10 bin kişinin mitinge katılması engellenmiştir. 1 Mayıs, 
Ordu, Söke, Zonguldak, Antalya ve daba birçok verde mitinglerle 
kutlanmışür. Farklı koşullara göre farkh kutlama biçimleri geliştirHmiş ve başarıyla uygulanmıştır. -= 0 a 
1 Mayıs kutlamalarının öne çıkan ikinci özelliği, kutlamaların ey> 
n 


lem birliği temelinde gerçekleşmesidir. Eylemler örgütlü, disipi 


bir temele oturmus, terörist yöntemlere kapalı olmasıyla dikkati 


örgütlü. kutladığı bir ortamda, terörist yöntemlere sapanlar İse, 
karşı-devrimin elinde bir oyuncak olduklarını bir kez daha göster- 
“mişlerdir. İY e ER N 
1 Mayıs, gençlik âçısından da başarılı geçen bir sınav olmuştur; Yurtsever gençlik gerek 30 Nisan genel grérinde gereke 2 Ma £ 
yis kutlamalarında işçi sınıfının omuz başında yerin 
kin katılimı, kararlı savaşımı ile dikkati çekmişti 
somutlanmıştır. Özellikle #lü eylem birligini yürü 


ik ke- © 


#lü eylem birliği çalışmalarınm gelişip, güçlenmesi “açısından olduğu kadar, tüm anti-faşist gençlik kitlelerini çekebilecek perspek- — 
tifte olduğunu göstermesi yönüyle de öne “çıkmıştır. Küçük-burjuva devrimci grupların tabanıyla yer yer ortak eylemlerin kotarıl- © 
ması, tüm anti-faşist gençliğin eylem birliğinin kazanç bölümüne 
yazılacak ileri bir adımdır. Mr e ş re 
Keskin «solculuk perdesi ardında, küçük-burjuva “devrimci 
şeflerin su Yüzüne çıkan pâsifizmi, eylemsizliği kendi tabanlarının. 
gözünden bile kaçmamıştır, Kimi küçük-burjuva devrimci şeflerin. Di 
eylem yapmış olmak için başarısızlığa mahkum yöntemlere sarılmaları, tek tük çıkışlarla 1 Mayıs kutlamalarını geçiştirme girişim. 
leri tabandaki iyiniyetli, namuslu devrimcilerin kafasında yeni soruların oluşmasının önüne geçememiştir. 1 Mayıs kutlamaları bir 
kez. daha göstermiştir ki, gençlik içinde küçük-burjuva devrimciliği, 
bası çeken güç olma insiyatifini yitirmiştir. İlerici gençlik gerek êylem birliği temelinde, gerekse bağımsız olarak gerçekleştirdiği eylemlerle: bu perspektife sahip biricik gençlik: kesimidir. Kuşkusuz 
1 Mayıs kutlamaları sadece ilerici gençlik açısından değil, kutlamalara etkin olarak katılan; eylem birliğini yükselten tüm gençlik = 
kesimleri açısından olumlu ve yararlı olmuştur. SERSA eğ 
Ancak, herseyden önemlisi 1 Mayis kutlamalarının tüm ilerici ; 
demokratik güçlerin ortak çabaları ile kotarılması ve ortak başarısı 
olmasıdır. Ortak başarıyı ortak savaşımı güçlendirerek, 1 Mayıs L 
kutlamalarının ortak kazanımlarını, Demirel'in halk düşmanı poliükasma karsı savaşında, itici bir güç konumuna yükselterek, yeni 
yeni ortak başarılarla örme görevi gündemdedir. Bu görevin ilk adımı. 1 Mayıs tutuklularının. İGD. yöneticilerinin, tüm. ilerici tutukluların serbest bırakılması, işkencelere son verilmesi, ilerici demokratik örgütlerin açılması için savaşının yükseltilmesi oluşturmakta: 
dır. 3 A e e 


dığı yürüyüşte çeşitli belgiler 
haykırıp <TKP'ye özgürlük» 
yazılı bir pankart astıklar 
bildiriliyor. 

ANKARA'DA 1 MAYIS 

GÖSTERİLERİ 

Ankara'da ilerici gençler 
Gazi Mahallesi yakınlarında 
tren yolunu yarım saat trafiğe kapatarak bir pankart 
astılar. Samanpazarında da 
ilerici gençlerin trafiği keserek 1 Mayıs belgileri haykırdıkları, «TKP'ye özgürlük» 
yazılı bir pankart astıkları 
öğrenildi. 1 Mayıs, Ankara' 
nın Çubuk ilçesinin Sarıcalar köyünde de ilerici gençlerin ve halkın gerçekleştirdiği bir mitingle kutlandı. 

İZMİR'DE 1 MAYIS 

GÖSTERİLERİ 

1 Mayıs günü İzmir'de üzerinde <1 Mayıs Engellenemez - TKP» yazılı bir flama 
nın büyük bir balona bağlanarak uçurulduğu ( bildiriliyor. «Yaşasın 1 Mayıs», «Yaşasın proletarya enternasyonalizmi» belgilerini haykıran 
100 kişilik bir grup da Karşıyaka'da meşaleli bir yürüyüş yaptı. Bornova Çay Mahallesi'nde gösteri yapan 
bir grup da üzerinde «TKP» 
imzası bulunan pullar attı. Bornova'da gece fener 
alayı düzenlendi. Yapılan 
gösteriler sırasında «TKP 
Yaşıyor, Savaşıyor» «TKF 
1 Mayısta Savaş Alanlarında» belgilerinin yazılı 
olduğu binlerce pul atıldığı 
bildiriliyor. Çiğli'de yapılan 
Kısa süreli bir gösteride «Yaşasın 1 Mayıs», «l1 Mayıslar 
Engellenemez» belgileri haykırıldı. 

Altındağ'da ise 80'er kişilik iki grup iki koldan yürüyüşe geçerek kısa süreli bir 
gösteri düzenlediler. Yeşilyurt semtinde de 50 kişinin 
başlattığı yürüyüşe çevre 
halkın da katılması sonucu 
500 kişilik bir yürüyüş korteji oluştu. Yürüyüş boyunca 
meşaleler yakıldı. «1 Mayıs 
Engellenemez - Birlik Dayanışma» yazılı bir pankart a- 


Burjuvazi, ülkemizde 60 yıla yaklaşan geçmişi boyunca, 
1 Mayıs'larda çeşitli biçim ve yöntemlerle baskıları yoğun- 


laştırdı. Açıkça uyguladığı kaba baskı yöntemlerini, sinsice, 3 


üstü örtülü olarak gerçekleştirdiği baskı yöntemleriyle birlikte yürüttü. Kan ve ateşler içinde dahi, koşullara uygun eylem 
biçimleriyle 1 Mayıs'ı yaşatan, 1976'da yasak zincirlerini kıran 
işçi sınıfı, tüm "ilerici güçler, 1980 1 Mayıs'ında da yeni yeni, 
azgın, kanlı baskı ve saldırılarla karşı karşıya kaldılar. Burjuvazi, gerici-faşist güçler bir kez daha kitlesel kırımlar peşinde koştular, 1 Mayıs'ı engellemeye çabaladılar. 

1 Mayıs öncesinde DİSK Genel Merkezi polis ve jandarmalar tarafından arandı, Polis ve jandarma aynı binada bulunan Gıda-İş Sendikası ve Maden-İş Matbaası'nı da arayarak, Gıda-İş Başkanı'nı gözaltına aldı. Maden-İş Matbaası'nda bulunan afişlere ve BANK-SEN bildirilerine el koydu. 

Maden-İş Sendikası Eskişehir Bölge Temsilciliğine 2 Nisan günü gerekçesiz olarak baskın yapan polis bölge temsilcisini bir süre gözaltında tuttu. Birlik Dayanışma, TİP, TSİP 
imzalı «Yaşasın 1 Mayıs!» yazılı afişlere el koyan polis aynı 
gün Eskişehir'de 40 kadar ilericiyi gözaltına aldı. 

Mersin Valisi 1 Mayıs günü çevre illerden getirdiği 559 
kişilik komando birliğini kente sokarak, gerektiğinde 1 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı ilan edeceği biçiminde tehditler savurdu. 

1 Mayıs kutlamaları 30 ilde yasaklanırken, Ordu Valisi, 
1 Mayıs gösterilerine memur, öğrenci ve öğretmenlerin katılmasının yasaklandığını ve katılanlar hakkında koğuşturma 
açılacağını belirterek, 1 Mayıs'a resmen ilan edilmemiş bir 
yasaklama koydu. 

TİP Genel Merkezi 29 Nisan günü arandı. Bursa Temel 
Dağıtım Şubesi polis tarafından gerekçe gösterilmeden basıldı. Haklarında hiçbir yasaklama kararı olmamasına rağmen 
birçok kitaba el koyan polis, şube yöneticilerini de uzun süre gözaltında tuttu. 

29 Nisan günü Bursa'da Maden-İş ve Tekstil Sendikalarının temsilcilik ve şubeleri basıldı. 30 Nisan'da ise Maden- 
İşin örgütlü bulunduğu Haymak ve Magirus işyerlerinde arama yapan polis ve jandarma işçileri işbaşı yapmaya zorladı. 
Aynı baskılârı Uzel, PDK, Grundig ve Erka Balata işyerlerinde 
de tekrarlayan polis, bununla da kalmayarak, gözaltına almaya gerekçe yaratabilmek için, suç unsuru bulmak (!) umuduyla işyeri temsilcilerinin üstünü aradı, fakat hiçbir şey bulamadı, Aynı gün Ankara'da Sosyal-İş, Yeni Haber-İş ve 
Dev-Maden-Sen Sendikaları polis tarafından basılıp - aranırken, 30 Nisan ve 1 Mayıs günü tüm Türkiye'de 4 bin kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DİSK yöneticileri, 
sendika önderleri de vardı. Büyük kentlerde meydanlar, caddeler kolluk kuvvetleriyle dolduruldu. Aramalar yoğunlaştı. 
Yollara barikatlar kuruldu. Baskılar saldırılar 1 Mayıs'ta ve 
öncesinde estirilen terör havası devam ediyor. 


4 


N zırlık dönemini yaşıyordu. 


Lenin'in «Sol' Komünizm - Bir Çocukluk Has- 


N talığı» yapıtı Nisan-Mayıs 1920'de yazıldı. Kitabın 


yazıldığı sıralarda, uluslararası devrimci işçi hareketi Komünist Enternasyonal'in II. Kongresi'ne ha- 
Uluslararası harekette 
bir yükseliş görülmekteydi. İngiltere, ABD, İspan- 
ya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Türkiye'de komünist partileri kurulmuştu. 1920'de, komünist parti 
ve gruplar 41 ülkede çalışmalarını geliştiriyorlardı. 


Bu sırada, uluslararası devrimci işçi hareketi 
ve komünist partileri içinde de «sol» oportünist eğilimler boy vermekteydi. II. Enternasyonal'in sâğ 
oportünizmine, Kautsky, Scheidemann, Bauer, 
Longuet'lerin sınıf uzlaşması politikasına karşı bir 
bölüm devrimciler, özellikle genç ve deneyimsiz olan 
lar, «sol» oportünist dar grupçu ve dogmatik konumlara kaydılar. Sendikalarda, yığın örgütlerinde 
çalışmayı yadsıdılar, parlamenter çalışmalara karşı 
çıktılar. Devrimin ödün vermeden, dümdüz ilerlemesini, hiçbir taktik uzlaşma ve anlaşmanın kabul 
edilemeyeceğini savundular. Parti disiplinini yıkmaya çalıştılar, ateşli devrim çağrılarında bulundular. Yapıtın başlıca amaçlarından biri de, bu eğilimlere karşı kararlı ve ilkeli bir savaşım verilmesini sağlamak ve bunları etkisiz kılmaktır. Lenin, 
o dönemde, bazı komünist partilerinde ortaya çıkan hataları çok yönlü olarak çözümler ve giderme 
yollarını gösterir, Buradan şu önemli sonucu çıkarır: «Bir siyasal partinin kendi yanılgıları karşısındaki tutumu, bu partilerin ciddi olup olmadığını, kendi sınıfına karşı ve emekçi yığınlara karşı 
görevlerini gerçekten yerine getirip getirmediğini 
saptayabilmemiz için, en önemli ve en güvenilir 
kıstaslardan biridir.» (s. 57) 


Lenin, yapıtına önce «Marksçı Strateji ve Taktik Üzerine Popüler Bir Tartışmanın Öğrettikleri» 
adını verdi, Gerçekten de Marksçı yazında, partinin 
strateji ve taktik sorunlarına ilişkin, bunları daha 
açık, somut ve anlaşılır, ama aynı zamanda da daha ayrıntılı ve çeşitli olarak açıklayan başka bir yapıt bulmak zordur. Burada Lenin, Rus Devrimi'nin 
uluslararası önemini vurgular, Bolşeviklerin zengin 
deneyimlerinin değerlendirilmesinin, bunların genelleştirilmesinin altını çizer, Kendisinin de özellikle söylediği gibi, «bu yazıda güdülen amaç, sadece uluslararası komünist o taktiğinin en önemli 
bazı sorunlarını aydınlatmak için Rus deneyiminden dersler çıkarmaktır.» (s. 64) Daha sonra da, 
alaylı bir dille, her zaman geçerli şu sözleri ekler: 
«... «Sol» komünistler, biz Bolşevikleri pek övüyorlar. Arasıra insanın onlara söyleyesi geliyor: «Bizi 
biraz daha az övün de Bolşevik taktiğini daha çok 
inceleyin, o taktiği daha çok venimseyin'» (s. 59) 
Lenin, Bolşevik Partisi'nin yalnızca sağ oportünizme değil, «küçük burjuva solculuğu»na karşı verilen savaş içinde de, ikisiyle birlikte savaşarak güçlendiğini ve çelikleştiğini belirtir. 


Lenin bu yapıtında, gösterişli devrimci laflarla 
örtülü doktrinler «sol» 


kuram ve'pratiğinden küçük burjuva bir sapma olduğunu ve komünist partilerini işçi sınıfından ve 
yığınlardan yalıtlanmaya ittiğini kanıtladı. Komünistlere sağ ve «sol» oportünizme karşı birlikte savaşmayı öğretti. «Bolşevizmin, anarşizme benzer 
yanları bulunan ve ondan bir şeyler alan ve tutarlı 
bir proleter sınıf savaşımının koşullarını ve gereklerini ölçüp biçmeyen şu küçük-burjuva devrimciligine karşı uzun yıllar süren bir savaşımda biçimlendiği ve güçlendiği olgusu yurtdışında henüz yeteri kadar bilinmemektedir... Kapitalizmin dehşeti 
karşısında öfkeye kapılan bir küçük-burjuva bütün 
kapitalist ülkelere özgü anarşizm gibi, toplumsal 
bir görüngüdür. Bu çeşit devrimciliğin kararsızlığı, 
kısırlığı, çabucak boyun eğişe, kayıtsızlığa, kurun 
tuya ve giderek bir burjuva hevesinden bir ötekine 
çılgınca sevdalanmaya dönme eğilimi - bütün bunlar, herkesçe bilinir.» (s. 23) Hızla yoksullaşan, yıkıma uğrayan, küçük mülkiyet sahibi, küçük üretici 
kolaylıkla aşırı devrimci konumlara geçer, ama «tutarlı, örgütlü, disiplinli ve sağlam bir tutumu» benimseyemez. «Sol» oportünizmin beslendiği toprak, 
kent ve kırdaki küçük burjuvazi ve bunun yanısıra geri işçi tabakalarıdır. İdeolojik temeli, kuramsal geri kafalılık, Marksçılığın küçük görülmesi ve 
değerlendirilmemesi, politik deneyimsizlik, dogmatizm, olayların ve olgunların çözümlenmesinde bilimsel tavır eksikliği, toplumsal gelişimin nesnel yasalarının inkarı, halkın devrimci yaratıcılık güçlerine inançsızlıktan oluşur. 


1920'den sonra, dünya işçi sınıfı hareketindeki 
gelişmeler, Lenin'in bu saptamalarının doğruluğunu 
birçok defa kanıtladı. Hareket içinde boy veren 
«sol» oportünist akımlar, Troçkizm ve Maoizm karşı- 
devrimci, anti-Leninci konumlara düştüler. Yüzyılın ikinci yarısında, birçok ülkede yeni «sol» akımlar belirdi. 


E 


radikalizmin, Marksçılığın 


MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN BİR YAPIT: 


= SOL KOMÜNİZM- 
BİR ÇOCUKLUK HASTALIĞI 


Lenin'in bu saptamaları, bugün Türkiye için 
de önemini koruyor. «Sol» çizgiyi sürdüren küçük 
burjuva devrimci gruplar, Lenin'in defalarca mahkum ettiği hataları tekrar tekrar yineliyorlar. Temelde ekonomik ve demokratik savaşımı yadsıyan 
küçük-burjuva grupçuklar, bireysel terörizmi temel olarak alıyorlar. Bireysel terörizmi «kendi «devrimci sruhunun, ya da «solculuğunun» özel bir belirtisi» sayan bu grupçuklar, böylece savaşımda işçi sınıfının, onun politik partisinin önderliğini yadsıyor, bu rolü küçük burjuvazinin değişik kesimleri- 
ne veriyorlar. Bunlar ise sonuçta yığınların devrimci gücüne, yaratıcılığına inâançsızlığı, küçük burjuva bireysel çıkışlara bel bağlamayı getiriyor. Bu 
Akımlar dünya komünist hareketinin deneyimlerini, sosyalist sistemin kazanımlarını hiçe sayıyor, 


«revizyonist» olarak niteliyorlar. Seçimlerin boykotunda, «sol» oportünist temellerini bir kez daha 
ortaya koydular. Lenin'in «Sol' Komünizm»deki 
saptamalarını herhalde hiç duymamış olan «boykotçular», taktiklerini toplumsal gelişimin nesnel 
yasalarına göre değil, kendi dar grupçu çıkarlarına 
ve küçük burjuva temellerine göre belirliyorlar. İstikrarsızlık içinde heyecana kapılıp, bir söylüyor, 
bir gerisin geri çark ediyorlar. 


Işçi sınıtı hareketinin, demokrasi güçlerinin yo 
gun görevlerle ve sorunlarla karşı karşıya olduğu, 
savaşımın giderek yeni boyutlar alırken, hareketin 
her türlü «sol» saldırılarla karşılaştığı bu dönemde, 
Lenin'in «Sol Komünizm»de geliştirdiği görüşleri, saptamaları güncelliğini koruyor. 


«Sol! Komünizm»de işlenen bu başlıca teme 
noktalar nelerdir? 
1 — Lenin, Ekim Devrimi'nin uluslararası ni- 


telikteki öneminin, devrimin «bütün temel özelliklerini ve üstelik birçok ikincil özelliklerini» kapsadığını yazar. Devrmin manevralarının uluslararası 
önem taşıdığını vurgular. Aynı zamanda genel ilkeler de, şu veya bu ülkedeki savaşımın biçim ve yöntemlerinin her ülkenin somut ekonomik, tarihsel 
ve ulusal özelliklerine bağımlı olmasını dıştalayamaz. Lenin komünistleri, ulusal özellikler ve genel- 
de geçerli olan arasında zıtlığın hoş görülmemesi, 
özelin genelden ayrılmaması konusunda uyarır. Şim 
di dikkatimizi «proleter devrime geçme ya da ona 
yaklaşma biçimlerinin araştırılmasında yoğunlaştırmalıyız», der. Bunun anlamı, geniş yığınların Öncüyü desteklemesini, savaşıma girmesini veya en 
azından ona cephe almamasını sağlayacak yolları 
bulmaktadır. Bu ise, ıruslararâsı ilkelerin ve deneyimlerin ışığında ve somut ulusal ve özgül koşulları değerlendirerek yapılmalıdır. 

Lenin yapıtında devrimin merkezinin Ekim Devrimi'yle Rusya'ya kaydığını ortaya koyar. Devrimci 
merkezin yer değiştirmesi, o zamanki koşullar içinde, ileri ülkelerden birinde gerçekleşebilecek bir dev 
rime bağlıydı. Günümüzde ise, başını SSCB'nin çektiği sosyalist sistem, nicelik ve nitelikçe daha güçlü konumuyla, dünya devrimci hareketi için doğal 
bir merkez oluşturuyor. SSCB'nin ve sosyalist sistemin kazanımları, daha ileri bir ülkede gerçekleşecek bir devrimin. SSCB'yi «geri bir ülke durumuna» düşürmesi olasılığını ortadan kaldırmıştır. 


2 — Lenin Bolşevik Partisi'nin tarihsel deneyimlerinin çözümlenmesine ve genelleştirilmesine 
büyük önem verir. Bolşevizm, deneyimlerinin zenginliği, devrimci hareketin biçim değişikliklerinin 
çeşitliliği ve sıklığı açısından benzer tanımayan bir 
pratik çalışma göstermiştir. Bu deneyimler, işçi sınıfının yalnızca yığınlarla sıkı sıkıya bağlı olarak, 
her biçimdeki öportünizme karşı amansız olan politik Marksçı partisinin yönetimi altında utkuya ulaşabileceğini öğretirler. Lenin dünya komünist ve 
işçi hareketinin Marksçı eğitimine, genç komünist 
partilerinin ve komünistlerin yığınları kazanma savaşımında ideolojik ve örgütsel donanımına büyük 
değer biçti. Bunun için Rus işçi sınifının ve partisinin, dünya komünist hareketinin deneyimlerinden 
yararlanılmalıydı. 


3 — «Sollar»ın hatalarından birisi de, önderleri 
partilerine, sınıfları yığınlara karşı koyma çabalarıdır, Lenin, devrimci partinin önderlerinin sınıfla 
ve yığınlarla birliğine ulaşmaya zorunlu olduğunu 
söyler. Proleteryanın başlıca rolü olan örgütlendirici rolünü tam anlamıyla yerine getirebilmesinin 
baş koşulu, işçi sınıfı partisinin sıkı merkezi yönetimi ve disiplinidir. bisiplinin korunması ve güçlendirilmesi, 1 — Öncünün sınıf bilinciyle, özversi 
ve sağlamlığıyla, 2 — Yığınlarla en yakın ilişkileri 
sürdürme, onların içinde erime yeteneğiyle, 3 — Ön 
cünün politik önderliğinin - doğruluğuyla sağlanır. 
Devrimin utkusu, küçük burjuvazinin yeniden eğitimi, yalnızca merkezi ve disiplinli bir partiyle olanaklıdır. 


4 — Komünist partilerin önündeki hedef, yıginlara önderlik etmek. onları savasıma çekmektir. 


Bunun için bir kitle partisi, yığınların olduğu her 
yerde çalışan bir parti gereklidir. Kapitalist ülkelerde komünist partilerinin temel görevini, Lenin. 
işçi sınıfının çoğunluğunu, emekçilerin çoğunluğunu, kazanmada, geniş yığınları komünistlerin doğru 
görüşleri temsil ettiklerine inandırmada görüyordu. 
«Ve mutlaka yığınların olduğu yerde çalışmak gerekir. Asıl, kurumlarda, derneklerde, örgütlerde 

proleter ya da yarı-proleter yığınların bulunduğu hei 
yerde (bundlar en gerici eğilimde olsalar bile) yön 

mli, azmu, inatçı ve Sabırlı bir bilinelendirme 
çalışmasıyla bütün fedakârlıkları göze almak, en 
büyük engelleri göğüslemeyi bilmek gerekir» (<. 
51) Lenin komünistlerden, emekçilerin sendikala 

rından etkin bir çalışma yürütmelerini, Onları 
Marksçılık ruhunda eğitmelerini, politik savas 
için örgütlemelerini ister. «... En gerici parlamentolarda bile legal olarak çalışmanın, en gerici sendikalarda, kooperatiflerde ve benzeri örgütlerde 
çalışmanın kesin gereğini anlamayan devrim gevezeleri»ne (s. 18), «... Dünyanın hiç bir yerinde 
proleteryanın gelişmesi, sendikalar olmadan, sendikaların ve işçi sınıfının partisinin karsılıklı eylemi olmadan gerçekleşmemiştir ve gerçekleşemez» 
(s 47) yanıtını verir. 


» 


5 — Lenin komünistlerin legal savaşım biçimlerini, bu arada da parlamentolara katılmayı yadsımamalarını belirtir. «Birincisi, devrimci sınıfın 
görevini yerine getirebilmesi için... toplumsal eyleminin istisnasız bütün biçimlerine ve bütün yönlerine sahip çıkmasını bilmelidir: ikincisi, devrime 
sınıfın gerektiğinde. bir biçim yerine bir baskasi 

hemen koymaya hazır olmasıdır.» (s. 109) İllegal savaşım biçimleri ile bütün legal savaşım biçimlerini 
birleştirmeyi bilmeyenlerin pek kötü devrimciler 
sayılrdalarını söyler. Ezilen ve bilinçsiz proleter ve 
kırsal yığınları uyandırmak için, bu kurumları dağıtmaya gücümüz yetmediği sürece, parlamenter 
savaşım biçimlerini uygulamak zorunludur. 


6 — Her türlü uzlaşmayı yadsımak, Lenin'e 
göre «ciddiye bile alınamayacak akıl almaz bir çocukluktur.» Her uzlaşmanın durumunun ve somut 
koşullarının bir çözümlemesi zorunludur. Proleterya 
en küçük çatlaktan, çıkar çatışmasından, duraksamadan yararlanır, geçici ve sallantılı da olsa, güçlü 
bir bağlaşıklığı kazanmak için, kendisine yaklaşan G 
unsurlara ödünlerde bulunur, uzlaşmalar yapar. Bu g 
arada önemli olan ise, bu taktiği proleteryanın devrimci ruhunu yükseltecek biçimde uygulamaktır. 

Bu nedenlerle, Lenincilik açısından taşıdığı büyük önem, «Sol Komünizm - Bir Çocukluk Hastaluğ» yapıtını sürekli güncel tutuyor. Leninci strateji ve taktiklerde, sağ ve «sol» oportünizme karşı 
verilen savaşımda sürekli okumayı, başvurmayı gerektiriyor. SBKP Genel Sekreteri L. Brejnev'in dediği gibi, «tutarlı bir sınıf çizgisi uygulamak, ilkelere sımsıkı bağlanmak, taktiklerde esnek olmak, 
somut koşulları her açıdan ele almak, cesur fakat 
iyi düşünülmüş eylemlere gitmek, emperyalizmle 
savaşımın bütün değişik araçlarını kullanabilmek 
- işte, Lenin'in bize öğrettiği, bizim Lenin'den öğrendiğimiz budur» 

, Lenin'in «sol» Komünizm-Bir Çocukluk Hastalığı yapıtı ilerici, yurtsever, devrimci gençlerin tekrar tekrar okuması gereken bir yapıttır. Oportünizmin her biçiminin uzlaşmaz karşıtı olan ilerici yurt 
sever gençliğin bu savaşımda «Sol Komünizm - Bir 
Çocukluk Hastalığı» başvuracağı temel kaynaktır. 
Oportünizme karşı konumlarını daha da pekiştirecek, güçlendirecek zengin bir bilgi hazinesidir. İlerici gençler Lenin'in bu yapıtını sadece okumakla 
yetinmemeli, yaygın bir tanıtımını, yapmalı, bulunlukları birimlerde diğer görüşlerden gençlerin okumaları için çaba göstermelidir. 

Serüvenci eguımlerin, bireysel terörist çıkışların tırmandığı, işçi sınıfımızın, emekçi halkın sa- h 
vaşımına büyük zararlar verdiği bir dönemde, yap- 7/ 
tıklarının doğruluğuna inanmış iyiniyetli devrimci 7/ 
gençlerin de Lenin'in bu yapıtından öğrenecekleri çok şey vardır. Onlar bireysel terörist yöntemlerin bilimsel sosyalizme, Lenin'e taban tabana ters 
düştüğünü, Lenin'in «Sol Komünizm - Bir Çocukluk 
Hastalığı» yapıtını okuduklarında göreceklerdir. Kü 
çük-burjuva devrimci şeflerin «Sol Komünizm - 
Bir Çocukluk Hastalığının sözünü bile etmemelerin, geçiştirmelerin nedenlerini anlayacaklardır. 

Devrim savaşımının utkuya ulaşmasının biricik 
yolunun işçi sınıfının öncülüğünde, onun yanında 
yer almakla gerçekleşeceğini öğreneceklerdir. Lenimin yapıtlarını okumanın önemini kavrayacaklardır. 

Lenin'in sadece bu yapıtını değil diğer yapıtlarını da okumak, çalışmalarını incelemek, tüm 
bir yaşam boyu sürecek devrimci eğitimin odağına 
yerleştir sek,devrimci bir görevdir. 
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BAŞTARAFI 8, SAYFADA 
peryalizmin Türkiye üzerindeki çemberi daha da daralttığımı, ileri bir karakol olarak kullanmada daha 
ileri adımlar atacağını gösteriyor. F. Almanya'nın çok 


önceleri ülkemizden askeri üs istediği 


anımsanırsa, 


NATO'nun Avrupa'daki güçlerinin Güneydoğu'ya kaydırılmasında Türkiye'ye biçilen değer daha iyi görülür. Amerika'nın müdahale serüvenlerine yardımcı olmaya gelince, bunun bir NATO üyesi olan Türkiye'nin 
Kore benzeri savaşlara sürükleme -tehlikesinin arttığı- 


nı gösteriyor, 


Yetkililerin tüm yalanlamalarına kar- 


şılık, yabancı yayın organlarının, Amerika'nın başarısız baskın harekâtına katılan uçakların Türkiye'den 
kalktığını, Türkiye'ye döndüğünü açıklamaları De- 


mirel iktidarının maskesini 


indirmiştir. İkili kölelik 


anlaşmasını imzalayanlar Türkiye'nin emperyalist serüvenlere sürüklenmesi girişimlerini onaylamışlardır. 
Ülkemizi boydan boya mezarlık yapabilecek girişim- 


lere kapı aralamışlardır. 


Ülkemiz, tüm dünyada ve bölgede barışı torpilleyen bir savaş ve gerginlik ocağı olmamalıdır. Barışın 
savunulması, Demirel iktidarının halk düşmanı politikasına karşı savaşımın bir parçasıdır. Tüm güçleri 


bu yöne çevirmek, halk düşmanı 


politikayı etkisiz 


kılmak dünya barışının, bölgemizdeki barışın savu- 


nulmasında yeni olanaklar 


getirecektir. Gücümüzü 


tüm barış güçlerinin gücüne katmak zorundayız, Süreç tek yönlü değildir, halkımızla günden güne yükselen uluslararası dayanışma savaşımımızı daha da güçlendirmektedir. Ulusal ve uluslararası görevler ve sorumluluklar böylesine iç içe geçmiştir. 

Tüm dünyada barış güçlerinin savaşımı güçleniyor. Avrüpa Komünist ve İşçi Partilerinin Paris Forumu bu yönde ileri bir adım oldu. Forum sonunda 
bir çağrı yayınlandı. Türkiye işçi sınıfının politik öncüsünün de katılmış olduğu çağrıda tüm barış güçleri SALT—2'nin imzalanması, Varşova Barış Toplantısı'na etkin katılım, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Genel Silahsızlanma Toplantısı'nın yapılması, Batı Avrupa'ya ölüm füzelerinin yerleştirilmesine karşı çıkılması için harekete geçmeye çağrılıyor. Dünya Barış 
Konseyi de dünya barışının savunulması yönünde çabalarını hızlandırdı. 5-12 Mayıs tarihlerini Avrupa'nın 
güvenliği ve işbirliği için eylem haftası ilan etti. Yayınladığı bildiride Hitler faşizmine karşı kazanılan utkunun 35, yıldönümünde tüm ilerici insanlığı eyleme 
geçmeye çağırıyor. Bu savaşıma omuz vermek, Demirel 
iktidarının halk düşmanı politikasına karşı savaşımı 
hızlandırmak, birbirine bağlamak sadece barış güçlerinin değil, tüm ulusal demokratik güçlerin görevidir. 


6 MAYIS'I 


BAŞTARAFI 1. SAYFADA 


un 6 Mayıs arifesine kadar, 
yapılabilecek herhangi bir 
eyleme ilişkin ilerici gençlere hiç bir bilgi ya da öneri 
getirmemesine karşın, ilerici 
gençler Dev-Sol'a forum yap 
ma önerisi götürerek, tüm 
binalarda forum yapılmasını 
sağlamıştır. Taşkışla binası 
dışında tüm binalarda gerçekleşen forumlarda ilerici 
gençler, kendilerine yöneltilen tüm ideolojik sataşmalara ve karaçalmalara gereken 
yanıtı vermişlerdir. 

İDMMA: Bu okulda ilerici 
gençlerin Dev-Sol'a götürdügü öneri üzerine okul boşlatılmıştır 

İşletme Fakültesi: o İlerici 
gençler. Dev-Yol ve Dev-Sol 
yanlısı gençlerle güçbirliği 
kurdu. Ortak bir metin hazırlandı. Sınıflarda bu metin 
okundu. 

Hukuk Fakültesi: İlerici 
gençlerin eylem birliği çabaları diğer grupların olumsuz tavırları sonucu gerçekleşmeyince. silerici gençler ça 
lışmalarını pullama yaparak 
ve panolar asarak yürüttü. 

Cerrahpaşa ve Çapa Tıp: 
İlerici gençler çok yoğun güvenlik önlemlerine karşı Cer 
rahpaşa'da yoğun yazılama. 
Çapa'da pul atma ve pul yapıştırma biçiminde çalışmalarını yürüttüler. 

Çapa Diş Hekimliği: Yogun engelleme girişimlerine. 
karşı ilerici gençler üç ayrı 
sınıfta forumlar yaptı. İlerici gençlerin- konuşmaları 
büyük ilgi gördü. Daha sonra foruma saldırıya yeltenen faşistlere gereken ders 
verildi. 

Fen Fakültesi: İlerici genc 
lerin forumlar düzenleme. 
panolar asma biçiminde süren çalışmalarına bu okulda 
Dev-Sol ve Kurtuluş yanlısı 
gruplar da katıldı. 

Kimya Fakültesi: İlerici 
gençler okul girişinde © pul 
attılar ve okul çevresinde 
pul yapıştırdılar. 


19 MAYIS 


BAŞTARAFI I. SAYFADA 

ġı bunalımın yükünü emekçi halka çektirme özlemi doğrultusunda yoğun 
laştırdığı terörün bir ucunu da gençliğe yöneltirken... Faşist odaklar binlerce yurtsever gencin canına kıymış, yeni canlar 
almak için saldırılarını 
sürdürürken... Onbinlerce 
gencin tutuklu ya da gö 
altında olduğu, Başbakan 
ağzıyla, övünerek açıklanırken... Gençliğin en ileri kesiminin örgütü İGD 
ve diğer gençlik örgütleri 
kapatılmışken, yöneticileri uydurma nedenlerle özgürlüklerinden yoksun bırakılıp maddesel ve tinsel 
işkenceler altında tutulurken... Hapishanelerden 
hiçbir zaman eksik olmayan işkence, geçmişimizin 
bilinen dönemlerini andırir biçimde yaygınlaştırılırken... Ve burjuvazinin 
5 yıllık politikasının gençlige de en derin biçimde 
yansıyan yıkıcı sonuçları 
her zamankinden çıni- 


Yer Bilimleri: oDev-Solla 
eylem birliği içinde ilerici 
gençler çalışmalarını forum 
yaparak ve pul yapıştırarak 


sürdürdüler, 
GMF: İlerici gençlerin 6 
Mayıs'ı protesto eylemleri 


boykot ve pullama biçimlerinde sürerken Halkın Kurtuluşu maocuları ilerici genç 
lere sataşmak istediler. Ancak gereken yanıtı aldılar. 

SBF: İlerici gençler bir sınifta konuşma yaptı. maocular ilerici gençlere saldırmak istediler. Maoculara bu- 
Saz da gereken yanıt veril- 

i 

PGYO: Dev-Sol, DDKD 
yanlısı gençleri, ilerici gençlerin bu okulda daha önce 
gerçekleşen eylem birliği, 6 
Mayıs çalışmalarında da sür 
dü. Bu doğrultuda hazırlanan ortak metin kitleye o0- 
kunduktan sonra öğrenciler 
okulu terkettiler. Bu karara 
Dev-Yol ve Halkın Kurtulu- 
şu karşı çıktıysa da, boykot 
başarı ile sürdü. 

NDF ve NEF: İlerici gençler 5 Mayıs'ta hiç ortada görünmeyen Dev-Sol'cuların 6 
Mayıs'la ilgili tavırlarını ancak 6 Mayıs günü geç saatte 
öğrenmelerine karşın, bir forum düzenlenmesini önerdiler ve forum yapıldı. Forumdan sonra Dev-Sol'la birlikte 
bir de yürüyüş gerçekleştiren ilerici gençler. etkinliklerini duvar gazetesi asma 
ve pullama vapma bicimin- 


de sürdürdüler. 

DGSA: Bu okulda ilerici 
gençlerin genç öncülerle var 
olan eylem birliği, 6 Mayis 
çalışmalarında da sürdü. 
KYEK'in «İlmikteki Üç Karanfils panosu çok ilgi çekti. 


9 İGD ÜYESİ 


BAŞTARAFI 1. SAYFADA 


BAŞTARAFI 1. SAYFADA 


farkı geniş yığınlar önünde 
bir Kez daha belirginleştirdi. 
bütünleşiyor. Böylece barış 
savaşımının o anti-emperyalist niteliği daha açık ortaya 
çıkıyor. 

Barış ve yumuşama için 
avrupa kıtası bugün de en 
oüyük önem taşıyor. Ama 
bunun yanısıra bu savaşımın 
önemi Avrupa'nın dışında 
da, Asya, Afrika ve Latin Amerikâ ülkelerinde. blok dışı 
ülkelerde de daha güçlü daha etkin kavranıyor. ABD 
emperyalizminin körüklediği 
gerilim odaklarından biri, 
emperyalist merkezlerin «güvensizlik yayı» adını taktıkları Türkiyenin de içinde 
bulunduğu bölgedir. ABD'nin 
İran'a karşı yaptığı son askersel provokasyon eylemi. 
emperyalizmin bu bölgedeki 
girişimlerinin dünya barışını 
ne büyük tehlikelere soktugu'nu Pentagon'un yayılmacı ve hegemonyacı planları- 
nin dünyayı bir harp felaketinin eşiğine getirmekten bile çekinmediğini somut ola 
rak kanıtladı. 

“Yayılıcı emperyalist çevrelerin planlarında Türkiye 
önemli bir yer tutuyor. ABD 
Türkiye'yi Sovyetler Birliği" 
ne, sosyalist ülkelere ve Ortadoğu halklarına karşı bir 
«sıçrama tahtası: işlevini 
yüklemek istiyor. Bu durum 
Türkiye dış: politikasında 
komşu ülkeler ile dostluk iliş 
kilerini engelleyici nitelikte 
bir etki yapıyor. Hükümet 


İKİLİ KÖLELİK 


RAŞTARAFI 1, SAYFADA 


lik, Çiğli, Ertaç gibi üslerin 
kullanıldığını gösteriyor. Ülkemiz Amerika'nın bölgedeki ileri karakolu olmuştur. 
NATO Genel Sekreteri'nin 
Batı Avrupa'daki kuvvetleri 
Güney-Doğu Asya'ya kaydırması, gerekirse Amerika'nın 
bölgedeki askeri müdahale 
girişimlerine destek olmalı için tek tek NATO üyesi ülkelerin harekete geçebilece- 
£ini söylemesi, ülkemiz üzerinde hangi planların geliştirildiğini gösteriyor. NATO 
Genel Sekreteri'nin sözleri, 
NATO'nun ABD'nin izlediği 
politikanın bir aracı olduğunu, başpatronun her dediği- 
nin yerine getirildiğini de 
kanıtlıyor. Ülkemizdeki üsler, «NATO çıkarları için kul 
lanılacaktır, Amerika'nın çıkarları için kullandırmayız» 
diyenlerin yalanını da gözler 
önüne seriyor. 

Demireller, Türkeşler kölelik politikasıy'a ülkemizin 
geleceğini tehlikeye atıyorlar, gerginlik ve savaş kundakçısı görevine soyunuyorlar. Bölgede ve dünyada barışı tehdit ediyorlar. 

Bu çılgınlığa izin verilmemelidir. İkili kölelik antlaşması yırtılmalıdır. Bu görevi 
başaracak güçler vardır. CHP 


sol kanat parlamenterleri 
birçok kez ikili kölelik antlaşmasının parlamentodan 


geçmemesi için tüm güçlerini kullanacaklarını belirtmiş 
lerdir. 

Parlamenter savaşım, parlamento dışı savaşıma bağlanmalıdır. Eylem birliği temelinde yığınsal eylemler 
yükseltilme'idir. Türkiyemizin yurtsever insanları bu 
ülkenin gerçek sahipleri, ulusal bağımsızlık, demokrasi, 
barış konumlarında birleşin! 
İkili kölelik antlaşmasına ge 
çit vermeyin! Geleceğin bekçisi ilerici, yurtsever, devrimci gençler, gençliğin tüm 
anti-emperyalist, anti-faşist 
güçlerini ikili kölelik antlaşenma Marşı harekete geçirin! 


SEHİT OLDU 


can silahlı bir kişi tarafından taranarak öldürüldüler. Olayın hemen ardından bir gösteri düzenleyen ilerici gençler, 
polisin kendilerine daha önce de yoğun baskı uyguladığı- 


nı ve provokasyonlar tezgahladığını 


belirterek, Abdullah 


Çetin ve İsmail Demircan'ın öldürülmesini bu baskı ve provokasyonların bir halkası olarak nitelediler ve arkadaşlarını öldürenin faşist bir polis olduğunu belirttiler. 

Bunlar ilk değil... İlerici gençlik, ileri demokratik bir 
Türkiye'yi kurma savaşında yüzü aşkın şehit verdi. Ve son 


nefese kadar kavga diyenler... Şimdi sizin düştüğünüz yer» 


den binlerce gürbüz fidan yeşeriyor. Kanlarınızla boyadığınız bayraklar şimdi daha daha yükseklere taşınıyor. İlerici gençler, adınızın savaşımınızın aydınlattığı yoldan yıl- 


madan yürüyor. 


Sizler güneşe gömüldünüz... 


Yasınız tutulmayacak... 


Acınız ise yüreklerde kin... Dövüşenler başlarınız üstünde 
yükseliyor güneşe doğru, güneşli güzel günleri, hesabınızı 
sorma günlerini daha da yakınlaştırmak için! 


çıplak ortadayken... Bu 
*oşulların sorumluları 
«gençlik bayramı»nı hanri yüzle kutlayabilir? 

19 hlayıs'ın kökleri ulusal krtuluş savaşımızda 
yatar. Bu günün gerçek 
sahipler!, Kurtuluş Savaşı 
tazanım'arına ihâneı elenlere karşı ulusal bafımsizlığımızı savunanardir, En başta işçi sınıımızdır, emekçi: halkımız 
lr, onun yurtsever genç 
uşağıdır, ilerici gençlik 
areketidir, anti-empersàlist, anti-faşist gençlik. 
tir. 19 Mayıs'lar, gençliği 


dırılan faşist teröre, göz- 


"yöneticilerinin, 1 Mayıs 
tutuklularının ve tüm ilerici tutuklu gençlerin özgür bırakılması istemlerinin yükseltildiği bir gün 
olmalıdır. 


PARİS FORUMU'NUN ÇAĞRISI 


bu hafta içinde ABD'nin İran'a karşı askersel eylem 
uyguladığı günlerde meclise 
bir Savaş' ve Buhran Yasası 
getirdi. İstendiği zaman tüm 
yönetim yetkilerini Genelkurmay Başkanına birakan 
bu yasa, bir yandan Türkiye 
halkını bir askersel diktatörlük rejimi tehlikesiyle karşı 
karşıya bırakıyor. Ülkemizde 
faşizm tehlikesini artırıyor. 
öte yandan da Ortadoğu'daki komşu ülkelere karşı bir 
provokasyon oluşturuyor. 
Türkiye'de emperyalizmin 
silahlanma politikasına karşı 
duran güçler vardır. Barıştan yana güçler sıralarını 
daha da sıklaştırıyor. Bu ge 
lişme. Türkive'deki demokra- 


si hareketinin güçlenmesi açısından da önem taşıyor. 
Ülkemizde de barış için savaşan en geniş demokratik 
güçleri harekete geçiren, bir 
leştiren son derece güçlü bir 
etmen oluyor. Türkiye'de ba 
rış ve silahsızlanma belgileri 
her yığınsal eylemin ayrılmaz bir pârçası olmuştur 
Grevlerde onbinlerce işçi, ba 
rıştan, silahsızlanmadan yana, NATO'ya karşı belgiler 
haykırıyor. 

Nötron bombasına ve atom 
füzelerine karşı yapılan yigınsal kampanyalar, gösteriler barıştan yana çevrelerin 
istemlerinin soyut barış dileġi olmaktan çıkıp. giderek 
somut ve reel hedeflere yöneldigini gösterdi. Bu somut 
hedefler için savaşım. ilerici 
güçlerin diğer savaşları ile 
bütünleşiyor. Böylece barış 
savaşımının anti-emperyulist niteliği daha açik ortaya 
çıkıyor 

Türkiye demokralık güçleri, uluslararası dayanışmaya 
büyük bir önem veriyorlar. 
Avrupa'daki kardeş partilerin barış ve silahsızlanmaya 
yönelik böylesi bir forum 
toplaması ve Avrupa halklarına seslenmesi ülkemizdeki 
demokratik hareket açısından çok büyük değer taşıyor. 
Bu forum, proletarya enternasyonalizminin canlılığını. 
güncelliğini de tartışmasız 
biçimde kanıtlıyor.» 
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İLERİCİ GENÇLİK 


BASTARAFI 1, SAYFADA 


ler, panolar astılar ve bildiri 
dağıttılar. Okuldaki diğer 
anti-faşist gruplardan gençlere «Lenin'in. Biyografisi» 
kitabını hediye ettiler. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
ilerici gençleri, 200'den fazla 
gencin katıldığı «Lenin'i anma toplanıtsı» düzenlediler. 
Toplantıda konuşmalar yapan, şiirler okuyan ve belgiler haykıran ilerici gençler 
çalışmalarını panolama ve 
yazılama ile sürdürdüler. 

Çapa Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde ilerici 
gençler okul çevresini «Lenin Yaşıyor, Savaşıyor» 
«Gençliğin Öğretmeni Lenin 
Yolumuzu Aydınlatıyor> 
«Gençlik Lenin'i 110. Doğum 
Yıldönümünde Aniyor, Savaşımında Yaşatıyor!» belgileri 
lle donuttılar. Ayrıca pullama yaptılar. Duvar gazetesi 
astılar, forumlar düzenlediler. Diş Hekimliği'nde «Lenin ve Gençlik» konulu bir 
yarışma açan ilerici gençler. 
otobüslerde konuşmalar yaptular, 

YDYO'da Lenin'in 110, dogum yıldönümünde ilerici 
gençler 1 hafta süren canlı 
bir çalışma yürüttüler. Bu 
okuldaki Dev-Sol'cular, çalış 
maları sadece izlemekle yetinirken, ilerici gençler her 
gün panolar astılar, tüm sınıflarda konuşmalar yaptılar, okul içinde ve çevresinaa yüzlerce afiş yapıştırdıar. A 

İktisat Fakültesi'nde de 
ilerici gençler pano astılar. 
pul. afiş yapıştırdılar. 

Turan Emeksiz Lokantası" 
nda ilerici gençler, Lenin'in 
110. doğum yıldönümünde 
bir hafta boyunca etkinlikler yürüttü. Uzun bir süre 
faşist saldırılar nedeniyle 
kapalı tutulan bu lokanta, 
ilerici gençliğin yiğit savaşımi ile açıldı. İlerici gençlik 


yılmayan savaşımı ile bu lo- ` 


kantayı şimdi binlerce ilerici, demokrat öğrencinin yemek yiyebildiği bir duruma 
zetirdi. İlerici gençler bu lo- 
«antada binlerce öğrenciye 
Lenin'i tanıttı. Pul afiş, yazılama, panolar asma ve konuşma biçimindeki çalışmalar tam bir hafta sürdürüldü. 

MMYO'da geniş çapta pul 
lama yapan ilerici gencler. 


«Lenin'in Yaşamı, Savaşımı 
ve Gençlik: konulu genis 
sonoet voplantıları düzenlediler. 

Vezneciler Kız Ögrenci 
Yurdu'nda ilerici gençler, 
«Lenin'in Yaşamı, Savaşımı 
ve Gençlik; konulu toplantılar düzenlediler. Bir hafta 
boyunca kırmızı karanfil takarak gösteriler yapan ilerici gençler çalışmalarını pullama, pano asma ve bildiriler dağıtma biçiminde sürdürdüler. 

AÖS Kız Öğrenci Yurdu'nda da İlerici gençler pano 
astılar, pullama yaptılar, 
yurt çevresini yazı ile donattilar. 

İTÜ'de ilerici gençler tüm 
binalar çevresinde yazilama 
yaptılar, Fakültelerde toplam yirmi adet duvar gazetesi astılar. Pullama yaptılar. Dev-Sol'la ortak yapılmasi kararlaştırılan yemekhanedeki forum, o gün yemek çıkmaması üzerine ya 
pılamadı. Daha sonraki gül 
ise Dev-Sol eylem birliğin 
den vazgeçti. 

İDMMA 


Bu okulda ilerici gençler 
okul girişirle yazılama, pullama yaptı, ikisi gece, ikisi 
gündüz bölümünde dört duvar gazetesi astılar. Okul öğrencilerinin yoğun olarak 
bulunduğu otobüs durağına 
da duvar gazetesi astılar. 


ÜNİVERSİTESİ: 

İlerici gençlerin çalışmaları yazılama, binalarda ve 
kantinde duvar gazeteleri 
asma etkinlikleri ile sürdü. 


Bu okulda ilerici gençlerin 
çalışmalarına genç öncüler 
de katıldı. 

DGSA: 


DGSA'de Lenin'in 110. dogum yıldönümü kutlaması. 
ilerici gençlerin ve genç öncülerin ortak çalışması ile 
gerçekleşti, 18 Nisan günü 
başlayan kutlamanın ilk gününde yüz kişilik bir atölyede senaryolu bir anma toplantısı düzenlendi. Pankart 
ve Lenin'in resimleriyle do- 


natılan atölyede şiirler okundu, marşlar ve belgiler 
söylendi, konuşmalar yapıl- 


dı. 21 Nisan günü ise okul 
kantini iki metre boyunda 
dev bir Lenin resmi ve çeşitli belgilerin yeraldığı pan 
kartlarla süslendi tie büvük 


ANTİ-DEMOKRATİK 


BAŞTARAFI 1. SAYFADA 


dikenli tellerle, barikatlarla 
çevriliyor. Emekçi semtleri 
çember içine alınıyor. 1 Mayıs nedeniyle baskılar kat 
kat arttırıldı. 


nıyor. DGM'leri, «Buhranlar 
ve Savaş Hali» yasa tasarısını parlamentodan geçirebil 
menin koşulları hazırlanıyor. 
DGM'lerin ne anlama geldiği 
açık. «Buhran ve Savaş Hali» 
yasa tasarısının yasallaşması 
ise işçi sınıfının politik öncüsünün belirttiği gibi faşist 
hir rejime geçme anlamına 


geliyor. Bu yasa tâsarisına 
göre sudan gerekçelerle olaganüstü durum ilan edilebiliyor. ülkenin yönetimi militarist kliğe devrediliyor. Temel hak ve özgürlükler rafa 
kaldırılabiliyör. Bir bölgenin 
halkı olduğu gibi bir başka 
bölgeye sürülebiliyor. Anti- 
demokratik uygulamalara kar 
şı en küçük bir kıpırdanma 
en kanlı yöhtemlerle ezilebiliyor. 

Baskı ve saldırılarla ekonomik açlık ve yıkım politikası, bir bütünün iki parçasıdır. İMF'nin dayatmasıyla 
“e 20-30 oranında yeni bir 
devallasyondan, geniş çapta 
bir zam dalgasından söz ediliyor, Yerli ve yabancı tekellerin milyarlarına milyarlar 
eklemesinin faturası emekçi 
halkımızın sırtına yüklenmek 
isteniyor. Ücretleri dondur: 
ma özlemleri bir sır değildir 


panoda Lenin'i anlatan résim sergisi açıldı. Okul çapında pullama yapıldı. 

Tatbiki Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu'nda da ilerici 
gençler yazılama ve pullama yaptılar. 

UESYO'da pullama yapıldı, duvar gazetesi asıldı. Bu 
okulda Dev-Yol'un olumsuz 
ve engelleyici tavrına karşın, 
ilerici gençler etkinliklerini 
sürdürdü. 

Nişantaşı Dişçilik ve Eczacılık Fakültelerinde de ilerici gençler okul çevresinde 
yazılama ve pullama yaptılar. Okul yolu üzerine pankart astılar, 

SBF'de okul çevresinde yazilama yapan ilerici gençler 
etkinliklerini pullama, duvar 
gazetesi asma ve bildiri da- 
e biçiminde sürdürdüler. 

PGYO'da okul çevresinde 
yazılama ve pullama yapıldı. 
duvar gazetesi asıldı. GMF'de 
de aynı etkinlikler ilerici 
gençler tarafından yürütüldü 


İTÜ Öğrenci Yurdu'nda ilerici gençler ikiyüz kişinin 
katıldığı, senaryolu bir toplantı düzenlediler. Lenin'i 
anlatan konuşmalar yapan 
ilerici gençler, şiirler ve marş 
lar söylediler. Büyük boy bir 
Lenin posteri astılar. 

BERGAMA ` 

Bergama'da da ilerici genç 
ler Lenin'in 110. doğum yildönümü ile ilgili yazılama ve 


afişleme ya ar. 
ESKİŞEHİR 


Lenin'in 110. doğum yıldönümü Eskişehirde ilerici 
gençler ve demokrasi güçleri tarafından kutlandı. 


İlerici gençler, kentin 
kalabalık yerlerine duvar ga 
.zeteleri astılar. «Lenin 110 
yaşında» başlıklı gazete hal- 


nemli eylemi, «Gençliğin Ölümsüz Önderi Lenin 110 Yaşında» başlığı taşıyan bir bil 
diriyi yaygın biçimde dağıtmaları ve geniş çapta yazılama yapmaları oldu. 

Aynı gün (22 Nisan) ileri- 


üzerinde bulunan bir bina- 
nın üçüncü katından birinci 
katına Kadar uzanan ve üzerinde Lenin'in portresi ve 
«Gençliğin Ölümsüz Öğretmeni Lenin 110 Yaşında — 
ilerici gençler» yazısı bulunan büyük bir pankart astılar. t 
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BAŞTARAFI 1. SAYFADA 
nın bir çığ gibi büyüyeceği 
bilinmelidir. 

Gelinen bu aşamada şunu 
söyleyebilmek mümkündür: 
İGD yöneticilerinin serbest 
bırakılması sadece ilerici 
gençliğin bir sorunu olmaktan çıkmıştır. Ulusal ve uluslararası Barış ve demokrasi güçlerinin ortak istemlerinden birisi haline gelmiştir. 

Ancak, savunulon her istem hedefine ulaştığı zaman 
tam bir kazanıma dönüşür. 
Görevler ve sorumluluklar ta 
mamiyle yerine getirilmiş olur. Başarıyla sonuçlanan 
her demokratik çıkışın etkileri hedefinin sınırlarını kat 
kat aşar, genel demokrasi savaşımını, gençliğin savaşımını daha da ileriye götürecek 
bir işlev görür, Yeni demokratik kazanımların elde edilmesini kolaylaştırır. Burjuvazinin saldırılarını frenleyici bir etken olur. 

İGD yöneticlerinin serbest 
bırakılması, demokratik hak 
ve özgürlükleri savunup genişletmede, gençliğin savaşımını iletletmede, eylem birliği konumlarını pekiştirme- 
de iyi bir olanaktır. Bu olanağın değerlendirilmesi tüm 
demokrasi güçlerinin yararı- 
na olacaktır, 

Bu yönde, çabaların daha 
da yoğunlaştırılması gerektiķi. en başta İlerici gençliği 
büyük görevlerin beklediği 
açıktır. Belirleyici olan ilerici gençliğin savaşımıdır. İlerici gençlik, yöneticilerinin 
gözaltına alındığı ilk günden 
bu yana eylemlerini yükseltmiştir. Daha da yükseltiyor. 
Ülkenin dört bir yanında 
gösteriler, eylemler kotarıyor, 
yöneticilerine savaşım karar 
lılığını dile getiren mektuplar 
gönderiyor, aralarında para 
toplayıp iletiyor. İlerici gençliğin bu kararlılığı, yöneticilerine tüm gücüyle sahip çıkması. gerek ulusal gerekse 
uluslararası demokrasi güçlerini harekete geçiren itici 
bir güçtür. 

Yapılacak daha çok şey 
vardır. «İGD Yöneticilerine 
Özgürlük» (o belgilerini bir 
kampanya belgisine dönüştürmek görevi gündemdedir. 


CARTERIN 
POLİTİKASI 


BAŞSTARAFI 8. SAYFADA 
11 sosyalist ulkenin toplam 
madalyaların yüzde 60'ını ka 
zanması, Sovyetler Birliği ve 
Demokratik Almanya'nın engin başarıları yanısıra Küba 
gibi küçük sosyalist Ülkelerin dev patlaması bunların 
gözü önünden halâ gitmemiştir, t 

Öyle görülüyor ki, Carter 
ve yandaşları bu konuda «ne 
koparırsak kârdır» mantığıy 
la yürüyeceklerdir artık. Olimpiyatlarda yangi törenlerinde ulusal bayraklarının ve 
marşların yerini hiçe indirme girişimi de bu mantığın 
bir ürünü olarak gözüküyor. 
Ama hangi mantıkla yola 
çıksalar ve yürüseler de. 
Moskova Olimpiyatlarının ya 
pılmasının ve reel sosyalizmin kazanımlarının bir simgesi olmasının önüne geçemeyeceklerdir. Fazla uzağa 
gitmeye gerek yok. Montreal 
Olimpiyatlarının çirkin oyun 
larla yapılamayacak biçimde 
gecikmesine karşılık. Moskova Olimpiyatlarında herşey 
hazır. Sovyet halkı ve gençliği, bütün özverisini göstererek her hazırlığı tamamlamış. bütün konukseverliği 
ve dostluğuyla dünya halklarını, gençliğini kucaklamayı bekliyor. 


Tekeller işçilerin kıdem tazminatlarına bile göz dikmişlerdir. Emeğiyle geçinen memurların ödemelerine göz 
dikmişlerdir. Onun için grev 
erteleme, grev kırıcılığı, işçi 
önderlerini, sendikacıları göz 
altına alma, adreslerini saptama girişimleri hızlanmıştır. k 
Ancak bu ülkede faşizme 
geçit vermemeye, ekmeğini 
aşını, demokratik hak ve özgürlükleri korumaya kararlı 
güçler de vardır. Demirel'in 
burjuvazinin. tekellerin egemenliğini pekiştirme yolunda 
attığı her adım kendisini ve 
destekçilerini yalnızlığa itiyor. Demirel'in demagojileri- 
ne kanmış insanları işçi sınıfının, demokratik güçlerinin saflarına kazanma ojanakları genişliyor. Demirel'in 
halk düşmanı politikasını 


tüm yönleriyle emekçi kitleler. gençler görüyorlar, Ancak bu sürecin - kendiliğinden bir süreç olmadığı bilinç 
li, örgütlü savaşımı zorunlu 
kıldığı açiktır. 30 Nisan genel grevi. 1 Mayıs eylemleri 
bu yönde olumlu ve ileri bir 
adım olmuştur. 30 Nisan ve 1 
Mayıs'ın kazanımlarını savunmak, Demirellere. Türkeş 
lere karşı tüm güçleri birleştirmek, demokratikl hak ve 
özgürlükleri koruyup, geliştirmek, faşizme geçit vermemek, ekmeğimizin daha küçülmesine göz yummamak 
görevi somuttur. 

Anti-demokratik baskılara 
karış savaş! 

«Buhranlar ve Savaş Hali» 
Yasasına karşı savaş! 

Ekonomik açlık ve yıkıma 
karşı savaş! 

Faşizme geçit yok! 
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Avrupa Komünist ve İşci 
Partilerinin Paris Forumu. 
barış ve silahsızlanma için 
Avrupa halklarına bir çağrı 
yayınladı. Çağrıda silahlanma yarışının verdiği kaygı 
dile getirilerek Avrupa. halkları uyanık olmaya çağrılıyor. Son zamanlarda alabildiğine körüklenen savaş dozunun insanlığın bütün tarihsel kazanımları ve geleceği için büyük bir tehlike -0- 
luşturduğuna dikkat çekilerek, Hitler faşizmine karşı 
utkunun 35. yıldönümünün 
barışın ne denli bir insan 
hakkı, insanlar için ne denli 
vazgeçilmez bir.değer olduğu 
nu anımsattığı o vurgulanıyor. Ancak, silahsızlanma ve 
yumuşamanın ilerletilerek 
herşeyin kazanılabileceği belirtiliyor. 

Daha sonra, barışın ortak 
bir dava olduğu ve barış savaşımında utkuya ulaşmanın 
ancak ortak bir çalışmayla 
gerçekleşebileceği Oo üzerinde 
duruluyor, Avrupa halkları 
ve insanları, ABD roketleri- 
nin Avrupa'ya yörleştirilmesinin önlenmesi, SALT 2'nin 
en büyük hızla onaylanması. 
Viyana görüşmelerinde ilerleme sağlanması, 1980'de 
Madrid'de Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği  “Konferansınır 


toplanması, Helsinki Sonuç 


Belgesi'nin tüm maddeleri- 
nin bütün ilgili devletlerce 
uygulanması, Varşova'da silahsızlanma konusunda. bir 
Avrupa konferansı toplanması, Birleşmiş Milletler Örgütünün özel oturumunda 
saptananların gerçekleştirilmesi için birlikte savaşmaya 
çağrılıyor. Çağrı şöyle sona 
eriyor: «İyi niyetli erkekler, 
kadınlar! Her bir ülkede ve 
tüm Avrupa'da birlikte hare 
ket edelim. İlerleme, mutluluk ve barış davası birlik içinde utkuya ulaşacaktır.» 
Avrupa Komünist ve İşçi 
Partilerinin Paris Forumu- 
na katılan Türkiye Komünist 
Partisi temsilcisi de bir konuşma yapmıştır. Uluslararası alanda, demokrasi ve 
barış güçleri arasında geniş 
bir yankı uyandırdığı ve 
Pravda'da yayınlandığı bildirilen bu konuşmanın geniş 
bir özetini veriyoruz: 
«Günümüzde uluslararası 
ilişkilerde yeni bir evredeyiz. 
NATO egemen çevrelerinin 
ve Pekinli bağlaşıklıklarının 
soğuk savaşı geri getirme çabalarına karşın, uluslararası 
ilişkilerde belirleyici olan eğilim bugün de barışın, yumuşamanın güçlenmesi yönündedir. Bu eğilim, başta 


<ii 


Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkeler toplulugunun çok yönlü gücünün, 
onun Leninci ardıcıl barış 
politikasının sonucunda, dün 
ya komünist ve işçi hareketinin, ulusal kurtuluş hareketlerinin güçlenmesi ve dün 
yadaki tüm barıştan yana 
güçlerin savaşımı sonucunda 
egemen oldu. 

Leonid İlyiç Brejnev yoldaşın Berlinde ADC'nin 35 
kuruluş yıldönümünde açıkladığı, yumuşamayı ilerletme için tarihsel bir fırsat 
oluşturan barış girişimi ve 
buna karşılık NATO'nun Batı Avrupa'ya yeni atom füzeleri yerleştirme kararı 
NATO'nun saldırganlığı ile, 
Varşova Paktı ülkelerinin 
barışçı politikası arasındaki 
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Dünyada barışı savunmanın her zamankinden 
daha yaşamsal önem kazandığı fırtınalı günler yaşıyoruz. Silah tüccarları, Washington ve NATO çevreleri el ele vermiş, dünyamızı ölü bir gezegene çevirebilecek, çok tehlikeli serüvenler peşinde koşuyorlar. 
SALT—?’nin imzalanmasını bir yana bırakan, Nötron 
bombası gibi kitle kırım silahlarını geliştiren, Batı Avrupa'ya ölüm füzeleri yerleştirmeye yönelen bu çevreler son günlerde gerginliği daha da tırmandırıyorlar. 
Amerika, Karayibler'de çok tehlikeli girişimlerde bylunuyor. Bölgede, özellikle sosyalist Küba'ya yönelik 
son 20 yılın en büyük manevralarına girişiyor. Belirtildiğine göre bu manevralara 2000'in üstünde asker 
katılıyor. Manevra sırasında Küba'nın deniz yolları- 
nın omayınlanması öngörülüyor. Küba toprağı Guantenema Amerika Üssü'ne binlerce asker yığıhyor. Bu askeri kışkırtmalar, Küba'da birden «parlayan» iltica girişimleriyle bütünlük oluşturuyor. Washington'un son girişimleriyle Ortadoğu bölgesi de patlamaya hazır barut fıçısı görünümündedir. İran ile 
Irak arasında yaratılan gerginlik, çılgın koyboy'un 
İran'a karşı başarısız baskın hareketi, bölgede savaş 
kıvılcımlarını kolayca tutuşturabilecek tehlikeli girişimlerdir. Washington'un egemen bir devlete, komşumuz İran'a karşı başarısız baskın hareketinin temelinde rehineler sorunu değil, İran halkının emperyaliz-- 
me karşı bir yolu seçmesine beslenen düşmanlık ve ülkede yeniden egemenlik kurma, işbirlikçi bir yönetimi 
başa geçirme özlemleri yatıyor. Başarısız baskın hareketi ile Amerikan'ın askeri müdahale emelleri son bulmamıştır. Bölgeye çöl koşullarında savaşabilecek binlerce asker, araç, gereç yığılıyor. Pentagon, Basra Körfezi ve Doğu Afrika kıyılarında yeni askersel üsler 
kurmak için 250 milyar dolarlık fon oluşturuyor. Kurulacak üslere «yıldırım Ordularının yerleştirileceği 
açıklanıyor. NATO Genel Sekreteri Luns bir açıklamasında NATO'nun, baş patron ABD'nin tüm isteklerini yerine getiren .bir örgüt olduğunu gösterdi. NA- 
TO'nun Avrupa'daki güçlerini Güneydoğu Asya'ya 
kaydırabileceğini, Amerika'nın müdahale girişimlerin- 
de, tek tek NATO ülkelerinin yardım edebileceğini açıkladı. Bu açıklama, «Türkiye'deki üsler NATO amaç 
ları için kullanılabilir, Amerika'nın kullanmasına izin 
vermeyiz» diyenlerin yalahlarını açığa çıkarıyor. Emdenk düşen bir zamanda 
- İbehzeri bir olayın düzenlenmesinden vazgeçilmiş, bunun yerine Olimpiyatlardan 
sonra bir dizi spor yarışma- 


Carter yönetiminin zaten 
ölü doğan Moskova Olimpiyatlarını boykot etme düşün 
cesi artık tamamen iflas ediyor. Uluslararası Olimpiyat 
Komti.esi ve Uluslararası 
Spor Federasyonları toplan- 
© tılarının son kararları hiçbir 
| kuşkuya yer bırakmıyor: 
Moskova 80 Olimpiyatları ya 
pılacaktır. 

Boykot girişiminin uluslar 
arası spor kamuoyunda neden olduğu büyük tepki karşısında şimdi Carter de gerilemek zorunda kalıyor. Artık Moskova Olimpiyatlarına 


sı düzenlenmesine karar verilmiş. Ne kadar değiştirilirse, allanıp pullansa da bunların vardığı tek nokta, Olimpiyatları boykottur, Bu 
öz, ABD yönetimiyle ulus- 
'ararası spor kamuoyu arasındaki çelişkirin daha da 
keskinleşmesine yolaçıyor. 
Bugün sportif çalışmalarıyla tanınmış çok sayıda 
seçkin kişiler, Carter'ın Sporu kendi politikasının uşağı 
yapma girişimine karşı çıkıyor. Sporcuları, «Olimpiyat» 
gibi yüce bir yarışma olayı- 
na katılmalarını engelleyerek, Carterin- hangi insan 
hakları konusunda çene patlattığını soruyorlar. o Zaten 
ABD yönetimi için insan 
hakları diye birşey hiç bir 
zaman sözkonusu olmamıştır. Olsaydı, özü, insanlar arasında barış ve dostluğ 
güçlendirme, yakınlaşmala - 
rını ve birbirlerini daha iyi 
anlama olan bu oyunlar boy 
kot edilmezdi. Carter ve yan 
daşlarının tek düşüncesi, 
Moskova Olimpiyatlarında 
reel sosyalizmin kazanımlarının halklara ulaşmasının 
önüne nasıl geçileceğidir. 
Montreal Olimpiyatlarında 
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